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Van de redactie
Wanneer u dit leest zijn we al weer in de maand 
maart aangekomen. Het voorjaar is begonnen en 
daarmee ook de lentekriebels!

Met een beetje geluk hebben we de zon al 
meerdere keren mogen voelen op onze gezichten 
en gaan we de ‘goede’ tijd weer in. Avonden die 
langer worden doordat het buiten nog licht is, de 
fiets die weer wat vaker uit de schuur komt en de 
eerste voorjaarsbloeiers weer tevoorschijn komen!
Zoals de spreekwoorden al zeggen: Maart roert 
zijn staart en april doet wat ie wil. Wat het weer 
ons gaat brengen dit voorjaar is altijd maar weer 
afwachten, maar dat we zin hebben in het voorjaar 
en de lente, dat is wel zeker!

Bij het woord ‘voorjaar’ werd vroeger ook direct 
gedacht aan de voorjaarsschoonmaak.
Het einde van de winter was aangebroken en alles 
werd voorjaarsklaar gemaakt. U leest hier meer 
over in deze editie van De Molenhof.

Vanaf deze editie verwelkomen we twee nieuwe 
redactieleden. Dit zijn Hedy Berndsen, coördinator 
welzijn binnen De Molenberg en Gerry Boers, 
lid van de cliëntenraad. Gerry zal zich in deze 
editie aan u voorstellen! 

Geniet van het voorjaar!

Vriendelijke groeten van de redactie

Colofon

De redactie van De Molenhof houdt zich het 
recht voor om een artikel niet te plaatsen als het 
artikel kwetsend voor anderen is, onwaarheden 
bevat of discriminerend is. De redactie meldt dit 
aan de schrijver van het gewraakte stuk.

Redactie

Gerry Boers
Lid cliëntenraad 

Erna Kormelinck
Gastvrouw Koerboom

Hedy Berndsen
Coördinator welzijn

Renske Veneman
Medewerker voeding en dienstverlening 
De Hassinkhof

Judith Kroes
Regiomanager Lochem-Laren-Groenlo

Esther Orriëns
Secretaresse

Het bewonersblad De Molenhof is digitaal 
te vinden op www.szmk.nl. U gaat naar 
locatie Groenlo, De Molenberg, nieuws en 
activiteitenagenda.

Op Facebook is SZMK te vinden op  
www.facebook.com/marga.klompe

Kopij bestemd voor het volgende nummer, dat 
rond 25 juni verschijnt, dient vóór 25 mei bij 
de redactie binnen te zijn. Wanneer u denkt, 
ik ga iets schrijven of ik heb iets leuks voor 
De Molenhof? Mail naar e.orriens@szmk.nl of 
geef het door aan één van de redactieleden.

Voorwoord  
raad van bestuur

Beste bewoners,

De winter loopt langzaam op zijn einde en de 
dagen worden weer wat langer. Binnenkort 
zullen de eerste bloemen voorzichtig hun 
kleuren laten zien en voelen we hopelijk 
de warmte van de lentezon op onze huid. 
Een nieuw seizoen breekt aan, een frisse 
start. Gelukkig verandert het wisselen van 
de seizoenen in een rustig tempo.

Ondertussen verandert de wereld wel in 
hoog tempo. Dingen die we jarenlang als 
vanzelfsprekend zagen - bijvoorbeeld hoe 
we energie gebruiken, wat we eten en hoe 
we gezondheidszorg hebben vormgegeven 
- maken plaats voor nieuwe gewoonten. 
Veranderingen gaan echter niet altijd vanzelf. 
Oude en nieuwe ideeën botsen en dat zorgt 
soms voor onrust, zowel ver weg als dicht bij. 
Ook u als bewoner van Marga Klompé kunt dit 
ondervinden.

De gebeurtenissen in de wereld om ons heen 
kunnen groot en ingewikkeld aanvoelen en 
hebben we niet allemaal zelf in de hand.  
Wat wij gelukkig wél in de hand hebben, is 
hoe we met elkaar omgaan binnen en buiten 
Marga Klompé. 

Onze kernwaarden helpen daarbij: 
gelijkwaardigheid, veiligheid, 
betrouwbaarheid en solidariteit.  
Misschien is dit voorjaar een goed moment om 
daar nog eens bij stil te staan. Kijken we naar 
elkaar met begrip, of met een oordeel? Maken 
we ruimte voor een gesprek, of houden we liever 
afstand? Sluiten we mensen in, of buiten? 

Binnen Marga Klompé weten we hoe belangrijk 
het is om naar elkaar om te kijken. We zoeken 
samen naar manieren om mee te bewegen met 
de veranderingen van deze tijd, zonder het 
vertrouwde uit het oog te verliezen of zonder 
dat we de nieuwe waarde al precies kennen. 
We kunnen veel betekenen voor elkaar, door 
open te blijven staan voor het gesprek en 
samen de warmte te vinden. Niet alleen van de 
voorjaarszon, maar vooral in onze omgang met 
elkaar.

Laten we, in een turbulente tijd, de lente 
gebruiken om dicht bij te blijven, voor elkaar 
en met elkaar.

namens de raad van bestuur,
Erwin Bomers
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Op 8 januari hebben we aandacht besteed aan 
het vertrek van de heer Pasman en Henriëtte 
Reuvekamp uit de redactie van De Molenhof.

We zitten bij de heer Pasman op de kamer. 
We mogen Henk zeggen en hij was al redactielid 
vanaf 2018 (ik heb het even nagezocht). 

Hoe was u op het idee gekomen om in de 
redactie plaats te nemen? De heer Pasman vertelt 
dat hij in de cliëntenraad van De Molenberg 
zat en daar kwam deze combinatie uit voort. 
Hij heeft zelf ook de nodige stukjes geschreven 
en stond ook geregeld op de foto’s. “Het was 
altijd leuk om mee te denken over de inhoud van 
elk blad. Ik heb het altijd met plezier gedaan.”

Voordat hij in De Molenberg kwam wonen had 
hij een boerenbedrijf aan de Deventerkunstweg 
richting Eibergen. De foto’s op zijn kamer zeggen 
genoeg.

Zijn gezondheid laat hem de laatste tijd een 
beetje in de steek. Daardoor kan hij bepaalde 
dingen niet meer doen zoals helpen in de tuin. 

Heeft u nog andere hobby’s?
Elke middag van 15.00-16.00 uur is hij in het 
Grand Café te vinden voor een potje Rummikub 
met zijn vaste clubje. Dat is altijd erg gezellig.

Henriëtte Reuvekamp heeft ook vele jaren in 
de redactie van het blad gezeten. Ze zorgt er 
nog wel voor dat de verhalen van Mariënhof in 
De Molenhof terechtkomen. 

Namens de redactie van De Molenhof Henk en 
Henriëtte bedankt voor jullie jarenlange inzet 
voor De Molenhof. 

Nieuwe leden voor de redactie hebben we 
inmiddels ook gevonden. Mevrouw Boers gaat 
namens de CR deelnemen en Hedy Berndsen 
(coördinator welzijn) gaat ook een bijdrage 
leveren. 

Welkom Gerry en Hedy.

Afscheid  
redactie  
De Molenhof

Beste bewoners,

“Mijn naam is Jelle Jonker en ik ben 1 januari als 
teamregisseur begonnen voor De Molenberg. 
Ik ben opgegroeid in Enschede en woon nu sinds 
drie jaar in Deventer met mijn vriendin Merel. 
Hiervoor ben ik als teamregisseur werkzaam 
geweest voor De Hoge Weide in Lochem en 
daarvoor heb ik binnen de stichting gewerkt als 
projectleider. 
In mijn vrije tijd zit ik graag op de racefiets, 
schaats of speel ik een potje squash. Daarnaast 
vind ik het leuk om te reizen en mooie dingen 
te zien. Eén van mijn grootste passies is de zorg. 
Hierbij vind ik het belangrijk dat de kwaliteit van 
leven voor iedereen zo goed mogelijk is. 

Daarnaast vind ik dat alle collega’s op hun plek 
moeten zijn en in hun kracht moeten kunnen 
staan. Perfectie is natuurlijk niet mogelijk, maar 
ik vind wel dat we dat moeten proberen na te 
streven. Binnen de functie als teamregisseur zal 
ik hier in kunnen bijdragen!

Ik loop veel rond in De Molenberg, dus 
waarschijnlijk komen we elkaar wel eens tegen 
en dan maak ik graag kennis met u!”

Hartelijke groet,
Jelle Jonker

Het gaat nog even duren, maar de voorbereidingen van verschillende activiteiten die komen 
gaan zijn in volle gang! Zo gaat er in de zomer een heuse vakantieweek plaats vinden in de 
binnentuin van De Molenberg in zomerse sferen! De vakantieweek vindt plaats in de week 
van maandag 7 tot en met vrijdag 11 juli. In deze week vieren we de zomer met allerlei 
passende en leuke activiteiten. We gaan natuurlijk niet verklappen wat er allemaal gaat 
gebeuren, maar het belooft een afwisselende week te worden waarbij er gedacht wordt 
aan vermaak, creativiteit, muzikaliteit, ontmoeten, samenwerkingen en natuurlijk heel veel 
lekkers……

We kijken er naar uit!

Christa en Hedy
Coördinatoren welzijn De Molenberg

Voorstellen  
Jelle Jonker

Zomerweek
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LEDEN CLIËNTENRADEN  
GROENLO/BELTRUM
Per februari 2025

Leden cliëntenraad De Molenberg
• De heer J. Jacobs, CCR-lid 

Contactpersoon afdeling Koerboom
• Mevr. A. Freriks 

Contactpersoon afdeling Slatman
• De heer W. Woeltjes 

Familie cliënt afdeling De Lange Gang
• De heer S. Bergsma  

Familie cliënt afdeling De Lange Gang
• Mevr. N. ter Horst 

Contactpersoon Mariënhof
• Mevr. Dekkers 

Cliënt woonzorgcentrum
• Mevr. Huijskes 

Cliënt woonzorgcentrum
• Mevr. G. Koppelman 

Contactpersoon woonzorgcentrum
• Mevr. G. Boers-Ruikes 

Contactpersoon woonzorgcentrum
• De heer J. Brummelaar 

Contactpersoon

Leden cliëntenraad De Hassinkhof
• Mevr. J. Maarse, CCR-lid 

Familie cliënt
• De heer T. Molendijk 

Cliënt 
• Mevr. P. Hanselman 

Familie cliënt 
• Mevr. L. Reuvekamp 

Contactpersoon groepswonen
• Mevr. W. Assinck 

Vrijwilliger
• Vacature

Leden cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé
• Mevr. M.J. Dibbets-Jansen 

Winterswijk
• Mevr. S de Booij 

Winterswijk
• De heer W.R. Broeke 

Lochem
• Mevr. E. Venderbosch 

Lochem
• Regio Aalten 
 Vacature (1x) 

Bureau Ondersteuning Cliëntenraden 
Ziekenhuisstraat 14
7141 AN Groenlo
Tel: 06-13114417 (Karina Fremmer) /  
06-22418579 (Monique Fokkert)
Email: secr.clientenraden@szmk.nl

Op maandag 10 februari kwamen de Souvenirs 
optreden. ’s Morgens gingen Annie en Greet 
langs de afdelingen Ravelijn, Slatman en 
De Lange Gang.

Met hun liedjes en leuke teksten kregen ze al 
snel een lach op het gezicht van de bewoners. 
Als afsluiting hadden ze een quiz, hier was een 

leuk prijsje aan verbonden. Elke afdeling kreeg 
een leuk schilderijtje met de afbeelding van 
Annie en Greet en een klein bosje bloemen.
’s Middags kwamen de dames optreden in het 
Grand Café, voor de afdelingen Oosteresch, 
Koerboom, Marhulzen, Lasonder en Bastion.
Met hun leuke liedjes en anekdotes zorgden ze 
voor een geweldige middag.

De Souvenirs
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De tulp is zo geliefd dat ze bijna in elke huiskamer op 
tafel staat. Voordat het zover is moet de stengel schuin 
afgesneden zijn. Doe een klontje suiker in het water 
dat zal de tulp ten goede komen, in de vaas 5 tot 10 cm 
koud water, plantenvoeding is ook goed voor de tulp. 
We je er nog langer plezier van hebben zet het boeket 
dan niet op de tocht, in zon of de buurt van fruit. 
Harrie Dute
Bron: Floreel

Smederij Leijzer
De gebroeders Bernhard en zijn broer 
Tone Leijzer, runde in 1949 aan de 
Smitsteeg een smederij. Daarnaast 
hadden ze een winkel met huishoudelijke 
artikelen. Er liep een weg de Molenweg, 
naar de Lepelstraat en rechts daarvan het 
woonhuis van de Familie Leijzer. (Later de 
wasserette van mevrouw Ruikers). 
De smederij had een achteringang aan 
de Koksteeg. De boeren konden daar met 
hun paard naar binnen om de hoeven 
te laten beslaan met een hoefijzer. 
Ook maakten ze het beslag van een 
wagenwiel en ook werden er muurankers 
gemaakt. Voor deur scharnieren en zelfs 
sleutels kon men er terecht. In de jaren 
1947/1948 werd het eerste affuit gemaakt 
voor een Grolsch kanon. Ook ging de 
jeugd rond oud jaar erheen om carbid te 
halen Bij de ingang van de smederij werd 
een ornament geplaatst, die hangt nu bij 
de ingang van het Prinsenkwartier.
Aan de voorzijde had de Firma Leijzer een 
winkel in huishoudelijke artikelen.
Harrie Dute

De Molenberg De Molenberg

De Molenberg volop in het licht met kerst 2024
Aan het eind van het jaar werd De Molenberg buiten opgesierd met 
maar liefst acht kerstbomen. Ook binnen was op elke afdeling veel 
aandacht besteed aan de kerstversiering, elke afdeling naar eigen 
inzicht. Opvallend was de boom in de hal van afdeling Lasonder, 
bewoners en vrijwilligers waren al weken van te voren druk met de 
voorbereiding. De handwerkdames mevrouw Dekkers, mevrouw 
Froeling en mevrouw Mentink, hadden de ballen voorzien van gehaakte 
versiering. Een aantal andere bewoners hadden de ballen vooraf 
voorzien van de kleur rosé en paars. De kerststerren in de boom waren 
ook gehaakt, door bewoners die wekelijks de handwerkclub bezoeken 
op de donderdagmiddag in het Grand Café.
Harrie Dute

Bommelwereld in Groenlo, naast recreatiepark 
Marveld zal in de loop van dit jaar 2025 een 
nieuwe toeristische trekpleister worden 
gerealiseerd. Ondernemer Edwin Bomers heeft 
daar de Bommelwereld van Olivier B. Bommel 
laten bouwen. Naast het kasteel Bommelstein is 
er een grote hal gebouwd en de verwachting is 
dat de deuren vanaf september geopend zullen 
zijn voor bezoek. 
De 177 stripverhalen van Maarten Toonder 
over Tom Poes en Olivier B. Bommel vormen de 
inspiratiebron voor het park. In de grote hal bij 
het kasteel zullen een groot aantal attracties 
worden geplaatst, deze zorgen voor veel 
vertier voor jong en oud. Gemiddeld worden er 
2000 bezoekers per dag verwacht. Op maandag 
9 en dinsdag 10 december is het hoogste punt 
bereikt. 
De vier torenspitsen van het kasteel en een 
kleine torenspits voor de kruittoren bevatten 
in totaal 56.000 leistenen. De vier grote 
torenspitsen wegen elk 25.000 kg. 
De collectie van museum De Bommelzolder 
zal in de loop van dit jaar verhuizen van 
Zoeterwoude naar Groenlo. De opening van 
Bommelwereld is gepland voor 1 oktober 2025.
Harrie Dute

Bommelwereld  
in Groenlo

De Ziekenhuisstraat 
gaat veranderen
De dubbele woningen links op de foto waar ooit 
de familie Bleumink woonde, van het bekende 
aannemers bedrijf, zullen evenals de werkplaats 
achter de woningen binnen afzienbare tijd 
verdwijnen. Het oude gebouw ertussen is 
reeds verdwenen. Er staat nu een garage van 
de familie Emaus. In het oude gebouw heeft 
mogelijk Hendrik Stoverick, beter bekend 
als Takkie Haneveld samen met zijn dieren 
gewoond. Mogelijk werd hier ook het paard van 
kolenhandelaar Emaus gestald. Kolenhandelaar 
Emaus bracht de kolen rond met zijn paard en 
wagen. Ook denken andere Grollenaren dat Takkie 
Haneveld rechts van Emaus heeft gewoond waar 
nu de parkeerplaats is. 
Achter de woning van 
Emaus was een grote 
kolenopslag.
Harrie Dute

Kolenhok
In vrijwel elke boerderij en ook vele woningen had 
men vroeger een kolenhok. In het najaar werd 
deze aangevuld met de wintervoorraad, de kolen 
werden gebruikt voor 
het fornuis waarop 
werd gekookt, of 
de kachel om te 
verwarmen. De kachel 
zorgde dan ervoor dat 
men de hele winter er 
warm bij kon zitten.
Harrie Dute

Tulpen
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De Molenberg De Molenberg

Pasen 
in De Molenberg
Alle afdelingen zullen dit jaar 
weer aandacht besteden aan 
het Paasfeest. Pasen is voor de 
christenen het belangrijkste feest 
van het jaar. Dit jaar valt het op 
zondag 20 en maandag 21 april. In 
de vastentijd tussen Aswoensdag 
en Pasen mochten de christenen 
geen vlees en eieren eten. De 
kinderen mochten geen snoep 
eten en bewaarden deze dan 
zolang in een trommeltje, want de 
regels waren dat zei dan ook een 
bijdrage moesten leveren aan de 
vasten. Direct voor Pasen werden 
de eieren geschilderd. De kleurrijke 
eieren werden dan tijdens de 
Pasen opgegeten. Traditie is 
ook dat er op Pasen paasvuren 
ontstoken worden zoals in 
Zieuwent. Het vuur is een symbool 
voor een nieuw leven, een nieuw 
begin. Afdeling Lasonder biedt 
haar bewoners een gezellige 
broodmaaltijd aan, natuurlijk met 
eieren. Hopelijk zijn ze dit jaar wel 
gekookt. Enkele jaren geleden 
deelde gastvrouw Bernadeth 
namelijk ongekookte eieren uit, dit 
tot grote hilariteit van bewoners.
Harrie Dute 

Mijn collega Ria heeft haar zolder opgeruimd en wat kwam 
ze tegen… Jawel, de eerste Molenaar. We waren nieuwsgierig 
wanneer deze voor het eerst was verschenen. Nergens een 
datum te vinden. Voormalig redactielid (zie afbeelding) 
Kitty Koldewey vertelt:
Peter Hulshof (eind redaktie) is februari 1992 in dienst gekomen. 
Hij heeft eind van dat jaar een computer en printer met de 
begroting aangevraagd. Deze heeft hij in 1993 gekregen. 
Eind 1993 is volgens hem de eerste Molenaar uitgekomen. 
Eerst nog in een zwart wit editie, gekopieerd met nietjes.  
Later met kleur. En nog later is het na de drukker gegaan. 

Esther Orriëns en Hedy Berndsen

Een bijzondere 
vondst de eerste 
Molenaar!

De heer Brinke op De Lange Gang heeft op 
zijn kamer een leuke medaillekast. In deze kast 
hangen allemaal medailles die hij gewonnen 
heeft met zijn vee. Hij ging met zijn vee, 
deze bestond uit varkens en koeien, naar 
fokveedagen. Zijn veestapel viel geregeld in de 
prijzen en dat is te zien aan al die medailles in 
zijn kast. 
 
Dit is nog niet alles, ook heeft hij drie keer de 
Elfstedentocht geschaatst. Deze drie medailles 
hangen er ook bij. Toen hij in dienst zat hoorde 
hij dat hij mee kon doen aan de Elfstedentocht 
waar meerdere dienstkameraden aan mee 
gingen doen. Hij ging ‘s avonds veel oefenen op 
natuurijs, na een dag hard werken in dienst.
 

De heer Brinke vertelt: “Ik zal oe wal vertell’n dat 
dr ne hoop bie kump kiek’n um met de doane.  
Tis neet moar zo wat”.

Hij heeft drie keer met plezier de Elfstedentocht 
uitgeschaatst samen met één van de 
dienstkameraden.
 
Jolanda te Woerd
Afdeling De Lange Gang

Medailles 
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In de week van 24 februari 
tot en met 9 maart konden 
bewoners, familie en bezoekers 
de tentoonstelling van 
Topstukken On Tour bekijken 
in de kapel van De Molenberg. 
Woensdag 26 februari is 
er een museumdocent 
geweest die uitleg over de 
Topstukken gegeven heeft. 
Bij de Topstukken werd 
een informatieboek en een 
opdrachtenboek geleverd. 
Bewoners hadden hierdoor 
langer plezier om van de 
stukken te genieten.

Hedy Berndsen

Topstukken  
On Tour 1. Wat is een Huulbesem?

2. Als je buurman trao kaern,  
wat is hij dan aan het doen?

3. Wat is een vlegel?

4. Als je neefje een kleine briggel is, 
wat is hij dan?

5. Als we het hebben over de 
nettekönniksken,  
wie bedoelen we dan?

6. Wat betekent krang?

7. Dan he’j ’t schaop an ’t drieten an,  
dan heb je?

8. Met vake bu’j te bange  
bedoelen we?

Achterhoekse 
woordenquiz

Antwoorden woordenquiz

1. Stofzuigen
2. Sneeuwvegen
3. Bandiet
4. Druktemaker
5. Winterkoning
6. Binnenstebuiten
7. De poppen aan het dansen
8. Vaak ben je te bang, ofwel niet nadenken maar gewoon doen

De Molenberg
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Het voorjaar begint! En daaraan verbonden hoor 
je ook de term “voorjaarsschoonmaak”.
We weten allemaal wel globaal wat het inhoudt: 
Zodra het voorjaar wordt ga je je huis extra 
goed schoonmaken. Maar waar komt dat woord 
eigenlijk vandaan? Dan moeten we een stukje 
terug in de geschiedenis.

Eeuwenlang
Al eeuwenlang wordt er schoongemaakt, daar 
hoort de voorjaarsschoonmaak ook bij. Vroeger 
was dat ook noodzaak: Door het stoken op hout 
of kolen in de winter was er veel stof in huis. 
Zodra het mooier weer werd hoefde er niet meer 
gestookt te worden en was het tijd om al die stof 
het huis uit te krijgen.

Vaste volgorde
Voor de grote schoonmaak wordt een vaste 
volgorde gehanteerd: van boven naar beneden 
en van achter naar voren. Wanneer je boven 
begint dan dwarrelt eventueel stof naar beneden 
maar dat is niet erg omdat je daar toch nog moet 
schoonmaken. Vroeger was de voorkamer de 
nette kamer. Die werd als laatste gedaan zodat 
je zeker weet dat die mooie kamer ook echt 
helemaal schoon is na de schoonmaak.

Heel grondig
Dat schoonmaken gebeurde heel grondig: alle 
gordijnen werden afgehaald en gewassen, alle 
bedden werden afgehaald en gewassen, de 
matrassen gingen naar buiten en werden geklopt 
en opgevuld, de vloerkleden gingen naar buiten 
om geklopt te worden en als het kon ging ook de 
kachel naar buiten samen met het meubilair. 

Het resultaat was dan een leeg huis dat je tot in 
de hoekjes kon schoonmaken: De ramen werden 
gezeemd en de vloeren geboend.

Schimmel
Niet alleen het (kachel)stof moest verwijderd 
worden, maar ook de schimmel die ontstond 
doordat de huizen slecht gelucht werden. Achter 
kasten en gordijnen kon op die manier makkelijk 
schimmel ontstaan. Die werd grondig verwijderd 
en wanneer het nodig was werden de muren ook 
opnieuw geverfd.

In de boenwas
Voordat de meubels weer naar binnen gingen 
werden deze ook helemaal schoongemaakt 
en in de boenwas gezet. De kasten uiteraard 
ook van binnen. Datgene dat in de kast lag 
werd gewassen, afgewassen en gesorteerd. 
Het kastpapier werd vervangen zodat de hele 
kast er weer een jaar tegen kon.

Lange dagen
De voorjaarsschoonmaak nam meerdere 
dagen in beslag en het werk was zwaar. 
De hulpmiddelen die we nu hebben waren 
er nog niet. Alles ging met de hand, met een 
schrobber, mattenklopper en dweil. Iedereen die 
kon hielp mee, maar dat waren toch hoofdzakelijk 
de vrouwen in die tijd. Er werden lange dagen 
gemaakt om alles op tijd schoon te krijgen.

Nog steeds voorjaarsschoonmaak
Toch zijn er veel mensen die in het voorjaar extra 
schoonmaken. De dagen worden langer en 
warmer en je krijgt weer meer energie. 

Zaterdag 1 maart heeft prins 
carnaval met zijn gevolg 
een bezoek gebracht aan de 
bewoners in De Molenberg. 
Maandagmiddag 3 maart 
op Rosen montag was 
de carnavalsmiddag in 
De Molenberg. Buiten was 
de jeugd aan het dweilen en 
binnen waren de 70+ aan 
de polonaise!! Met muzikale 
omlijsting van Robbie Kee! 
Het was een geslaagde 
middag.

Carnaval in
De Molenberg

De Molenberg

De geschiedenis van  
de voorjaarsschoonmaak
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Clown Spruit
Clown Spruit bracht op 13 januari een 
bezoek aan afdeling Ravelijn, Slatman en 
De Lange Gang. Voor ze de huiskamer 
binnen liep, veegde ze uitgebreid haar 
voeten op de vloer. Dit zorgde al bij veel 
bewoners een lach op het gezicht. Met haar 
capriolen, pakkende uitspraken en mooie 
liedjes was het een leuke dag.

Alles heeft  
zijn eigen tijd

Er waren gouden dagen
Er waren diepe dalen

Er waren hobbels en obstakels
Er waren prachtige verhalen

Er waren leuke feestjes
Er waren stille uren

Er waren verre vrienden
Er waren fijne buren

Er waren maanden, weken, dagen
Er waren antwoorden en vragen
Er waren tranen, goeie gappen
Er waren enge eerste stappen

Er waren losse eindjes, open deuren
Er waren zwarte nachten, mooie kleuren

Er waren veilige vertrouwde havens
Er waren nieuwe wegen 

Er waren dagen met wind mee
Er waren dagen met alleen maar regen

Er waren gevoelens 
Er waren gedachten

Er waren troostende armen op pijn te verzachten

Er waren redenen voor spijt
Maar vooral ook veel voor dankbaarheid

Alles kom en alles gaat

Alles heeft zijn eigen tijd

Brievenbusgeluk
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In januari kwam het museum Sfeer van Weleer 
uit Rekken de kom es An middag verzorgen. 
Ineke van der Werf van het museum had 
oude attributen meegenomen om wat over te 
vertellen. De zaal zat goed vol en iedereen was 
tot aan het eind toe gefascineerd. 
Een voorbeeld van een attribuut was een 
warmhoudkruikje voor de deftige dames 
rond 1800. Dit kruikje werd in de moffen 
(handwarmers) gestopt en werd een handmof 
genoemd.

Hedy Berndsen

Kom es An  
middag

De Molenberg De Molenberg

Op donderdagavond 20 februari hebben we 
26 cliënten herdacht die in De Molenberg zijn 
overleden in de periode van 1 augustus en 
31 december 2024.

In de kapel hebben we met familie, bewoners, 
vrijwilligers, zorgmedewerkers en de 
herdenkings  werkgroep de bewoners herdacht 
door een roos in de vaas te zetten. 

Het thema was dit keer: “Blijf mij nabij”. 
Fleur Taken heeft bijpassende liedjes ten gehore 
gebracht. Naderhand zijn we naar het Grand Café 
gegaan om na te praten met koffie en thee. 

Een gedicht uit deze bijeenkomst: 

Jij bent onvergetelijk geworden
Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven.
Jij zult altijd in mijn gedachten zijn.
Ik zal nog van je dromen en je stem nog horen.
Ik kan niet begrijpen dat jij weg bent, voorgoed.
 
Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven
Jij zult altijd met mij meegaan op de levensweg.
Ik zal altijd heimwee naar je hebben.
Ik had je langer willen vasthouden.
Ik had je nog zoveel willen vragen.
 
Jij blijft een litteken in mijn bestaan.
Jij blijft een teken van liefde in mijn leven.
Jou gedenkend zal ik groeien en krachtig worden.
Ik zal vol levensmoed verder gaan.
Jij onzichtbaar bij mij.

Marinus van den Berg

Herdenkings-
bijeenkomst  
De Molenberg

Donderdag 16 januari kwamen er 12 leerlingen van groep 1 
en 2 van Basisschool Ne-Je-Veste op bezoek tijdens de koffie 
in het Grand Café. De leerlingen behandelen het thema 
‘’restaurant’’ op school. De leerlingen kwamen hun fruit 
opeten tussen de bewoners en kleurplaten over voeding 
werden er ingekleurd. Rondrijdende robot Karel was een 
groot succes.

Hedy Berndsen

Bezoek van  
basisschool  
Ne-Je-Veste
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Afdeling Slatman heeft koekjes 
gebakken, gezongen en gedanst. 
Er waren heerlijke lekkernijen en als 
afsluiter samen geborreld. 

Het dagcentrum heeft heerlijke wafels in 
vorm van een hart gebakken. De hartjes 
versiert met kersen en slagroom. 
De bezoekers hebben genoten.

Valentijnsdag

Love 
 is in 

the air

waar bleef je zo lang?
Ik was al zo bang
dat je niet meer zou komen.
Waar zouden de bloemen
dan zijn in het gras
de kinderen spelend
met zonder jas
kalfjes en lammetjes
in de wei

vlinders en eendjes,
een zoemende bij?
Lieve lente,
Daar ben je toch weer
en met je zonneschijn
laat jij het gewoon
weer volop voorjaar zijn!

©irmamoekestorm

 Lieve 
lente

Nieuwjaarsreceptie
Op 7 januari werd in Mariënhof de nieuwjaarsreceptie 
gehouden. In het Grand Café was het gezellig druk. Er werd 
eerst genoten van een lekkere kop koffie met natuurlijk de 
zelfgebakken kniepertjes, met dank aan de baksters.
Aansluitend werd er geproost op 2025. De medewerkers 
van Suis hadden gezorgd voor een heerlijk hapje.  
Het was een mooie start van het nieuwe jaar.

MariënhofDe Molenberg

Duo Rayson
Duo Rayson zorgde voor reuring op 22 januari. 
De zaterdagochtend begon goed. Bewoners 
zongen volop mee met de herkenbare 
melodietjes. Mening verzoeknummer werd 
ten gehore gebracht. Een bewoonster genoot 
volop van het lied “Aan de Amsterdamse 
grachten”, in Amsterdam heb ik altijd gewoond 
wat mooi dat u dat voor mij zingt.

Een mooie start van het weekend.
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Bezoek van  
De Knipmutsen  

en Theo

MariënhofMariënhof

Er werd buiten en binnen geblazen.
Nadien werd er een uitleg gegeven over de 
midwinterhoorn. Hoe wordt een midwinterhoorn 
gemaakt en welke mondstukken er waren.

Maar ook hoe je moet blazen op de hoorn.
Sommige bewoners mochten er ook nog 
op blazen, dit ging best goed. Het was een 
interessante en gezellige ochtend.

De midwinterhoornblazers 
uit Lievelde brachten  
een bezoek aan Mariënhof

Optreden duo 
Huub en Paul

Op woensdag 29 januari hebben de bewoners van 
Mariënhof genoten van de muziek van het duo Huub 
en Paul. De vooraf gekozen verzoeknummers werden 
bijna allemaal gespeeld. Het was een fijne en gezellige 
muziekochtend.

De Knipmutsen en Theo waren 12 februari 
al vroeg vanuit Barlo naar Lichtenvoorde 
vertrokken. Ze hadden verschillende 
gebruiksvoorwerpen en kleding van 
vroeger uit het museum van de Neeth 
meegenomen. Diny en Truus vertelden leuke 
anekdotes bij de verschillende voorwerpen. 
Bij binnenkomst en in de pauze speelde Theo 
op het accordeon. Het was een ochtend met 
veel herkenning. Door de bewoners werden 
ook mooie verhalen van vroeger verteld.
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Mariënhof De Hassinkhof

Alle woningen werden afgelopen week verrast 
door een onverwachts bezoek van contactclown 
Pipo van ‘t Oortje. Tijdens zijn bezoek in de 
huiskamers en aan bed ontstonden er bijzondere 
momenten. 

Bezoek van  
Pipo van ‘t Oortje

Donderdag 27 februari hebben we carnaval 
gevierd in De Hassinkhof. Net als andere 
jaren werd het een groot feest! Met leden 
van de carnavalsvereniging de Belhamels, 
Prins en Adjudant, de dansmarietjes en 
muziek van Valse Loch. 
De burgemeester was aanwezig voor de 
overdracht van de sleutel. En ook net als 
andere jaren kregen een aantal bewoners 
een onderscheiding uitgereikt. 
Een geweldige avond waar we nog lang 
van kunnen nagenieten! ALAAAAF!

CarnavalCarnaval
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De HassinkhofDe Hassinkhof

14 februari Valentijnsdag werden 
de bewoners verrast met een 

overheerlijke high tea. Verschillende 
hartige en zoete hapjes op mooie 
etagères, versierde tafels, hartjes 

en rozen. Het was heerlijk en 
erg gezellig!

Uitreiking Cheque 
Zonnebloemlint

Vrijdag 8 februari hebben we een prachtig 
geldbedrag in ontvangst mogen nemen, 
aangeboden door de Vereniging Agrarisch 
Natuurbeheer Berkel en Slinge.

Zij schenken ieder jaar de opbrengst van het 
zonnebloemlint aan een goed doel, dit jaar 
kwam het geld ten goede aan een aantal 
zorgorganisaties.

We willen alle mensen achter dit prachtige 
initiatief bedanken voor de gift en zullen het 
geld ten goede laten komen aan de bewoners 
van De Hassinkhof.

Valentijns 
High Tea
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Echtpaar Vogelaar  
60 jaar getrouwd

De Hassinkhof

Dinsdag 25 februari waren de 
heer en mevrouw  Vogelaar 
60 jaar getrouwd. Dit werd 
uiteraard goed gevierd en alle 
bewoners van De Hassinkhof 
mochten dit meevieren.  
Met een heerlijk gebakje, 
hapje en een drankje én een 
optreden van Ellen werd het 
een heel gezellige middag!

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is volop 
bezig met de voorbereidingen voor de 
Ontmoetingsdag Medezeggenschap voor 
de leden van alle Cliëntenraden van Marga 
Klompé.
Tijdens deze Cliëntenradendag op 2 april is 
er voor de leden gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en te inspireren, nieuwe contacten 
te leggen en informatie en kennis met elkaar 
te delen. 
We geven als Cliëntenraden gezamenlijk 
vorm aan de medezeggenschap van cliënten 
binnen Marga Klompé, met de benodigde 
ondersteuning op maat vanuit het Bureau 
Ondersteuning Cliëntenraden. Zo zetten we 
ons met elkaar in voor medezeggenschap in 
het belang van de cliënten.
In de volgende editie leest u het verslag van 
de Ontmoetingsdag Medezeggenschap.
De Cliëntenraad behartigt de gemeen-
schappelijke belangen van cliënten. Ze geven 
mensen die zorg krijgen een stem en komen 
op voor hun belangen. Men denkt en praat 
mee over alle aspecten van wonen, welzijn en 
zorg die voor hen belangrijk zijn.

Bent u nieuwsgierig geworden, wilt u meer 
weten of vrijblijvend als toehoorder aansluiten 
bij een lokale Cliëntenraad? Wij vertellen u 
graag meer! U kunt contact opnemen met het 
Bureau Ondersteuning Cliëntenraden:
Monique: 06 - 22418579
Karina: 06 - 13 11 44 17
Mail: secr.clientenraden@szmk.nl

Nieuwsbericht 
van de Centrale 
Cliëntenraad

De Cliëntenraad
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117906 196563 465623 850942
119816 236014 549169 908667
12305 247575 554854 97871
152138 278953 659486 98419
180988 30330 833163 989943

Getallenzoeker
Zoek alle getallen die onder het raster staan. Die kunnen in elke richting zijn geschreven.  

Inclusief diagonaal en van achter naar voren.

1 4 5 7 6 6 8 0 9 6 4 2 1 1 5
9 2 8 2 5 1 9 2 9 5 5 5 4 6 8
8 8 5 2 2 3 6 0 1 4 5 9 9 7 2
2 9 9 4 8 0 5 9 6 4 0 8 4 6 9
8 6 7 9 4 1 0 3 8 3 2 1 0 8 8
1 1 0 0 4 3 6 5 6 3 9 9 1 7 6
4 9 2 5 8 3 4 8 9 8 7 1 9 9 9
5 4 8 8 3 9 3 7 9 1 5 6 0 1 6
5 5 3 5 2 1 8 2 1 3 2 6 5 6 4
5 2 1 1 2 7 9 8 8 5 3 0 3 3 0
3 5 1 5 1 1 3 6 5 6 9 1 3 3 6
9 0 1 2 4 9 7 3 6 1 3 3 8 8 0
6 3 3 8 7 4 8 5 3 1 9 4 9 7 0
1 2 9 7 4 6 4 1 5 3 5 9 8 7 2
6 1 8 0 9 8 8 1 6 2 4 7 5 7 5

Het is weer lente! Ik verheug me over de dikke 
bloemknoppen die aan de kale takken komen. 
Langzaam komt er weer leven in de struiken die 
er een maand geleden onder een laagje rijp nog 
zo droevig uit zagen. De frisgroene uitlopers zijn 
een voorbode van het bladerdak dat in de zomer 
zal zorgen voor schaduw op zonnige dagen.

Soms is onze blik gericht op waar we vandaan 
komen, wat achter ons ligt. De ervaringen 
die we hebben opgedaan en de bagage die 
we meenemen. De kou van de winter, de 
slechte nacht die je hebt gehad of juist dat 
telefoongesprek met een oude bekende 
vanochtend dat zo goed heeft gedaan. 
Het bepaalt mede hoe ik me nu voel.

Een andere keer laat ik me meer leiden door 
de toekomst, datgene waar ik naar toe ga. 
De aandacht wordt getrokken door iets wat 
voor me ligt: bezoek dat zich heeft aangemeld 
of een interessant programma op tv. Als ik me 
op iets verheug kan dat een extra motivatie zijn 
om op te staan, maar soms zijn er ook dingen 
in het vooruitzicht die maken dat ik treuzel. 
Bijvoorbeeld als ik ergens tegen op zie of iets 
spannend vind.

Als je onderweg bent; ga je dan ergens heen 
of kom je ergens vandaan? Vaak wisselt dat 
perspectief willekeurig, maar je kunt het soms 
ook bewust inzetten om jezelf een duwtje in 
de rug te geven of juist iets positiefs in het 
vooruitzicht te stellen.

Hoe je handelt op dit moment wordt mede 
bepaald door wat je (al) hebt meegemaakt, wat 
zich nu aandient én het heeft uitwerking op de 
toekomst. Wanneer we ons daarvan bewust zijn, 
kunnen we ons zelf soms beter begrijpen. En ook 
meer begrip opbrengen voor een ander, want 
ook die heeft zijn eigen verleden, zijn zorgen in 
het heden en ideeën over de toekomst.

Een vriend is iemand 
die je verleden begrijpt 
in je toekomst gelooft 
en je accepteert 
zoals je nu bent

U wens ik , ook namens mijn collega’s, een mooi 
voorjaar, waarin u uzelf en anderen de ruimte 
gunt om afwisselend met het heden, verleden 
en de toekomst bezig te zijn.

Emma Roelofsen – van Eerden
Stagiaire geestelijke verzorging

Waar is  
uw blik  
op gericht?




