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Voorwoord  
Raad van Bestuur

Mijn vorige voorwoord was in het najaar van het vorige jaar. Er is al weer een 

halfjaar voorbij. Een periode waarin veel gebeurtenissen zijn geweest. Grote en 

kleine momenten. Van de feestdagen als kerst en een jaarwisseling tot de grote 

gebeurtenissen die wereldwijd veel impact hebben. 

Ik wil mij dit keer beperken tot de kleinere dingen, die eigenlijk in waarde heel 

groots zijn. Dat zijn de mooie momenten, zoals wij die in ‘Klompé-taal’ proberen te 

duiden. Mooi in de zin van waardevol. Het leven is eigenlijk een aaneenschakeling 

van herinneringen maken. Bij voorkeur van de mooie en fijne en niet de 

pijnlijke. Helaas is dat niet altijd zo. In de afgelopen periode kwam dat in de vele 

gesprekken die ik mag voeren nog weleens naar voren. Vaak zijn het de pijnlijke 

herinneringen, die je doen beseffen hoe goed wij het over het algemeen met 

elkaar hebben. 

Dat te beseffen is dan weer zo’n mooi moment. Zeker in een omgeving die 

door de jaren heen maatschappelijk gevuld is met scherpte jegens anderen. 

Scherpte in het vormen van een oordeel zonder de feiten te kennen. Scherpte in 

het oordeel zonder respect en begrip voor het anders zijn, dan wij gebruikelijk 

vinden. Naarmate ik ouder word en ook mijn grijze haren toenemen, moet ik 

des te meer erkennen dat ik daar steeds meer moeite mee heb. Zou dat dan de 

wijsheid zijn die ouderen hebben? Ik weet het niet, maar vanmiddag tijdens het 

eten van de boterham met collega’s op ons kantoor hadden wij een mooi gesprek. 

Onze conclusie was dat we niet zo snel over de ander moeten oordelen, ook al 

vinden wij iets vreemd. Wij zouden ons er dan op z’n minst in moeten verdiepen 

alvorens te oordelen en in ieder geval beginnen met respecteren. Wellicht iets om 

daar het voorjaar mee in te gaan.  

 

Marcel Duvigneau 

raad van bestuur

Lente, het begin van een nieuw seizoen. Voorjaar is in volle 

gang en op de eerste zonnige plekjes zitten al weer mensen 

in de zon. De bloembollen schieten weer uit de grond en we 

zien al weer mensen zonder jas aan buiten lopen. Voor u ligt 

het voorjaarsnummer van de MargaBode waarin we uiteraard 

ook aandacht besteden aan 25 jaar bestaan van stichting 

Marga Klompé. Vijventwintig jaar is wel een mijlpaal en dat 

laten we niet zomaar voorbijgaan. Dit wordt gevierd samen 

met de cliënten, medewerkers, vrijwilligers en waardevolle 

relaties. De voorjaar editie van de MargaBode staat in het 

teken van 25 jaar Marga Klompé. We hopen dat u hieraan veel 

leesplezier zult beleven.
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Op 1 juli 1995 zijn de verzorgingshuizen; 
De Pelkwijk, De Berkhof, Vredense Hof, 
’t Wamelink en verpleeghuis Pronsweide 
gefuseerd en gingen verder onder de naam 
Stichting Zorgcombinatie Grensland. 

Op 11 januari 1999 is het Stichting Zorgcombi
natie Marga Klompé opgericht. Een grote 
mate van betrokkenheid, respect voor ieders 
levenswijze en oog voor kwaliteit zijn een rode 
draad in het leven en werk van Marga Klompé. 
Als organisatie streven wij dit dagelijks na. 
Wij willen van ieder moment, hoe speciaal of hoe 
moeilijk ook, samen het beste maken. Net als 
Marga Klompé. We dragen dan ook met trots haar 
naam! 

Wie was Marga Klompé
Marga Klompé (1912-1986) werd in 1956 de 
eerste vrouwelijke Nederlandse minister. Zij heeft 
zich altijd ingezet voor het vrijwilligerswerk en 
was één van de grondleggers van belangrijke 
sociale- en welzijnswetgeving zoals de Wet op de 
Bejaardenoorden en de Algemene Bijstandswet. 
Het credo van Marga Klompé luidde: ‘In een 
samenleving telt ieder mens.’

De titel van dit stukje is een samenvatting van 
het antwoord dat Marga Klompé gaf op een 
vraag tijdens een interview aan het einde van 
haar leven. Een rijk leven, waarin veel gebeurde. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in 2011 
een biografie van haar verscheen met maar liefst 
654 pagina’s.

Erg bepalend voor haar latere leven was haar 
jeugd. In het gezin waar binnen ze opgroeide 
kreeg de vader psychische problemen en toen 
Marga Klompé 24 jaar was, werd hij opgenomen 
in een psychiatrische inrichting om deze daarna 
nooit meer te verlaten. In het gezin viel de 

“Het zilveren jubileum wordt  

beschouwd als een mijlpaal van 

duurzaamheid en stabiliteit.” 

inkomstenbron weg en met hard werken, zuinig 
leven en de eindjes aan elkaar knopen kon het 
gezin maar net het hoofd boven water houden. 
Het was de tijd dat Marga Klompé met haar 
studie scheikunde aan de universiteit van 
Utrecht was begonnen. Ze werd werkstudent, 
een bijzonderheid voor die tijd, en bekostigde 
zo haar studie. In de biografie wordt deze 
ervaring als een belangrijke aanleiding 
gezien voor haar motivatie om als minister 
in 1963 de bijstandswet in te dienen. Tijdens 
de behandeling in de Tweede Kamer zei ze 
daarover: “Ik wilde een wet maken waarop iedere 
burger een beroep kon doen, met opgeheven 
hoofd en waardoor hij niet in een atmosfeer zou 
worden geplaatst, die in strijd zou zijn met de 
waardigheid van zijn menselijke persoon.”

Haar eerste grote wet was de Wet op Bejaarden
oorden uit 1962. Het doel van de wet was om 
ervoor te zorgen. Dat in de veelal particuliere, 
bejaardenoorden de misstanden konden 
worden bestreden. Daarnaast wilde de wet 
ook bevorderen dat mensen in wat nu een 
verzorgingshuis heet niet op zalen maar op 
een eigen kamer zouden kunnen verblijven. 
Heel modern doet een uitspraak van Marga 
Klompé aan waarin ze zegt het belangrijk te 
vinden dat ouderen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen. 

Een andere bijzondere karaktertrek was dat 
ze eenheid boven alles stelde. In de nacht van 
Schmeltzer toen het kabinet van haar goede 
vriend Cals naar huis werd gestuurd stemde 

ze voor de motie waardoor dit gebeurde. 
De biografie laat zien dat dit een ware 
worsteling was. 

De eenheid van de toenmalige KVP-fractie liet 
ze echter met veel pijn boven haar vriendschap 
met Jo Cals gaan. Ook op andere momenten 
was gebroken eenheid voor haar een bron van 
verdriet. 

Haar jaren na de politiek besteedde ze aan de 
Rooms Katholieke kerk. Marga Klompé had een 
sterk mystiek geloof. Wel vond ze dat de kerk 
zich aan moest passen aan de nieuwe tijden. 
Dat de kerk dat niet deed maar terug zakte in 
vormen van het verleden deed haar pijn. Niet in 
staat om hier verandering in aan te brengen 
bleef ze proberen. Ophouden was geen optie, 
lid worden van een protestgroep ook niet en de 
kerk verlaten al helemaal niet. Ook hier was de 
eenheid haar letterlijk en figuurlijk heilig.

Gerard Mostert, de schrijver van de biografie 
tekent Marga Klompé als een idealist die oog 
had voor wat in de praktijk haalbaar was. 
Een vrouw in de politiek die voor de mannen 
niet onderdeed. Een echte dame die bazig en 
zelfbewust op anderen over kon komen om 
daarna weer op een heel persoonlijke manier 
het contract met de ander te zoeken. Een vrouw 
bovenal ook met een formidabele werkkracht 
en energie. Energie die zij niet aan zich zelf maar 
grotendeels aan de ander besteedde. 

Marga Klompé:

“De liefde is bij 
alles wat je doet 

essentieel.”
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Hij is gepokt en gemazeld als het gaat om fusies 
in de zorgsector. Als directeur van De Molenberg, 
De Hassinkhof en Anke Marjolein (Lochem) stond 
hij samen met Dick Plessius aan de basis van de 
fusie die leidde tot Marga Klompé. We hebben 
het over de 84 jarige Niek Beurskens.
“Ik geef alleen goede herinneringen aan de fusie”
De Achterhoekse fusie van vier ziekenhuizen 
staat bij veel ouderen nog in het geheugen 
gegrift. Er moest in Oost Achterhoek één 
streekziekenhuis komen. In 1976 werd door 
staatsecretaris Hendriks gekozen voor 
Winterswijk en niet voor Groenlo. Toen waren de 
rapen gaar, 10.000 boze betogers trokken door 
de straten van het vestingstadje. Niek Beurskens 
herinnert zich het nog goed: “In die tijd hadden 
we regelmatig contact met oud-minister 
Marga Klompé. Ze steunde ons waar mogelijk, 
maar het heeft niet mogen helpen. Groenlo 
kreeg een verpleeghuis met 150 bedden en een 
buitenpolikliniek.”

“Ik zocht de samenwerking op met Dick Plessius, 
directeur van Stichting Grensland Winterswijk. 
Beide vonden we dat intensieve samenwerking 
noodzakelijk was om de kwaliteit van de 
ouderenzorg op pijl te houden. We besloten 
samen te gaan voor fusie. Dick Plessius kwam 
met het voorstel om de nieuwe stichting 
naar Marga Klompé te noemen omdat zij de 
grondlegger is van onze verzorgingsstaat. Ik 
vond dat de officiële vestingsplaats Groenlo 
moest worden, omdat het streekziekenhuis al 
in Winterswijk was gekomen. En zo geschiedde. 
Samen met Dick Plessius vormden we het college 
van bestuur. 

Eind 1999 ben ik met pensioen gegaan. Ik heb 
alleen maar goede herinneringen aan de fusie. 
Alles verliep in harmonieuze sfeer.”

Ook Wouter Ribbers (66) oud voorzitter raad 
van toezicht, was betrokken bij diverse fusies 
voorafgaande aan de uiteindelijke fusie tot 
Marga Klompé. De inwoner van Lichtenvoorde, 
in het dagelijks leven advocaat, weet het zich 
nog goed te herinneren.

Ik ben in 1987 bestuurslid geworden van 
woonzorgcentrum De Hassinkhof in Beltrum. 
Om te overleven ging De Hassinkhof een 
fusie aan met Stichting Ziekenzorg Groenlo. 
Later kwam de fusie met Grensland. Dit leidde 
tot het ontstaan van Stichting Zorgcombinatie 
Marga Klompé. In die tijd was ik toezichthouder. 
Ik heb mij ingezet voor de juridische begeleiding 
en de complexe factoren rondom de fusies.”

“We zorgden er zoveel mogelijk voor dat locaties 
hun eigen identiteit konden behouden. Het ging 
niet altijd over één nacht ijs, zo vergde de fusie 
met De Hoge Weide en Anke Marjolein de nodige 
inzet. Maar we deden het wel. Het was ook een 
morele verplichting om ze te helpen in een tijd 
dat ze financieel te zwaar weer zaten. 

Ook een grote centralisatie van alle diensten 
hebben we zoveel mogelijk achterwege gelaten 
om de kracht van iedere locatie te waarborgen. 
De diverse fusies heb ik als leerzaam beschouwd. 
Ik heb het altijd met plezier gedaan. Het gaf mij 
de mogelijkheid om diep in een organisatie te 
kijken die ik beroepshalve niet kende”.

Het ontstaan van  
Stichting Zorgcombinatie  
Marga Klompé

Wat gaan we doen in 
het jubileumjaar voor  
de bewoners?

Marga Klompé bestaat 25 jaar en dat is 
niet zomaar iets. We laten deze mijlpaal 
niet ongemerkt aan ons voorbijgaan. 
Samen met onze fijne collega’s en 
cliënten en toegewijde vrijwilligers en 
waardevolle relaties gaan we dit vieren.

Kom d’r oet 
Met collega’s, vrijwilligers en relaties 
gaan we het jubileum vieren op locatie 
Oetdoor in Haarlo, in festivalstijl. 

Festival vibes
Omdat het werk door moet gaan, 
kunnen helaas niet alle medewerkers 
op het avondfeest aanwezig zijn. 
Voor deze medewerkers organiseren we 
in de ochtend een leuk programma op 
Oetdoor zodat ook zij het festivalgevoel 
ervaren. 

Verrassing 
Voor onze cliënten vindt in de week 
van 3 juni een leuke activiteit op locatie 
plaats.
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11 januari 2024 bestaat de Stichting Marga 
Klompé 25 jaar. We blikken samen terug op het 
jaar 1999. 

Het jaar 1999 startte met een historische 
gebeurtenis
De productie van de Euro. Deze Europese 
munt werd de valuta van ruim 300 miljoen 
Europeanen. In 2002 ruilden alle Europese 
landen hun Gulden, Franken en Peseta’s in voor 
Euro’s.

11 januari 1999 viel op de 
tweede maandag van de maand
Ben je op deze dag geboren dan is je 
sterrenbeeld Steenbok. In de Chinese astrologie 
valt deze dag in het jaar van de Aarde Tijger. 
De zon kwam op om 8:44 en ging onder 
om 16:52. De maan was voor 36% zichtbaar. 
Op deze dag had Nederland een bevolking van 
ongeveer 15.762.849, waarvan 50,55% vrouwen. 
De populatie groeide rondom deze datum met 
gemiddeld 285 per dag.

Op deze datum zijn geboren 
(o.a.) Adele Bloemendaal (1933), 
Albert Hofmann (1906), Edwin Rutten (1943), 
Hans Wijers (1951), Mart Smeets (1947) en  
Mary J. Blige (1971) geboren.

Weer
De koudste 11 januari ooit was in 1987  
met een min. Van -13,3 graden
De warmste 11 januari ooit was in 1946  
met een max van 12,9 

Langste filetotaal 
ooit gemeten in  
Nederland… 

De file van 8 februari 1999 was episch, er 
stond maar liefst 975 km file in heel het land. 
Het sneeuwde, het was glad, een aantal 
vrachtwagens waren gekanteld… alleen in 1999, 
of toch niet?! 

Totale zonsverduistering  
in België en Nederland
11 augustus 1999 was de wereld eventjes 
volledig donker. Zeker in België en Nederland 
(en nog een heleboel Europese landen). 
De wereldpopulatie overschrijdt de 6 miljard
Adnan Nevic wordt geboren op 12 oktober 1999 
in Sarajevo en is zo de zes miljardste baby op de 
wereld. Kofi Annan, toen VN-secretaris-generaal 
was toevallig in de buurt en bracht Nevic een 
bezoekje. 

Ode aan het jaar 1999:  
wat gebeurde er in dat jaar?

Wat was er op radio en TV ?

Big Brother wordt gelanceerd! 
Het concept; zes deelnemers honderd dagen in 
een luxueuze villa. Wie overblijft wint 250.000 
gulden. Een beetje doortrapt en ontzettend 
sensationeel. Big Brother werd een gegeven. 
Veel kinderen mochten er van hun ouders niet 
naar kijken. Natuurlijk niet zonder de knuffels 
van Ruud en met uiteindelijke winnaar Bart… 
Wat was het toen nog mooi en spontaan!

De eerste editie van ‘Wie is de Mol’!
Wie is de Mol? Deze vraag houdt je nog 
steeds jaarlijks een paar maanden in de ban. 
En dat begon dus al in 1999. Tien onbekende 
Nederlanders vlogen naar Australië om zich in 
het avontuur te storten.

De eerste uitzending van de Top 2000!
De allereerste Top 2000 werd uitgezonden op de 
Nederlandse radiozender Radio 2. Op nummer 
één staat Queen met Bohemian Rhapsody. 
Uiteraard!

Legionella ramp Westfriese Flora  
in Bovenkarspel
Vijventwintig jaar geleden tussen 19 en 
28 februari 1999 voltrok zich in Nederland een 
stille ramp. Bezoekers van de Westfriese Flora 
in Bovenkarspel raakten besmet via verneveld 
water uit een bubbelbad dat was gevuld 
met water uit een brandslang waarin zich de 
agressieve Legionella pneumophila-bacterie had 
ontwikkeld.

Brand in tunnel Mont Blanc
Er breekt brand uit in de Mont Blanctunnel in de 
Alpen tussen Frankrijk en Italië. De tunnel gaat 
bijna 3 jaar dicht.

Optreden Rolling Stones 
The Rolling Stones treden op in het Stadspark 
in Groningen. Ruim 75.000 bezoekers die ieder 
90 gulden betalen voor een kaartje.

Gifkip
Het woord van het jaar is  De ‘gifkip’, ook 
wel ‘dioxinekip’ genoemd was een groot 
schandaal in België maar volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie mag je een 
jaar lang elke dag een héle besmette kip eten 
voordat je er last van zou kunnen krijgen.

De wereld bereidt zich voor  
op de eeuwwisseling
Dit zorgde voor onheilspellende nieuws
berichten. Heel veel mensen – op de Maya’s na 
natuurlijk – vreesden voor het Einde der Tijd 
die millenniumwisseling. Uiteindelijk bleek 
1 januari 2000 een doodgewone dag. Geen lift 
bleef stil staan en geen enkele computer is 
uitgevallen.
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Halve 
Abraham

50 jaar worden, Abraham zien, een 
spandoek, een bijpassende pop in de 
tuin.....ja dat is het veel voorkomende beeld 
dat we allemaal wel eens gezien hebben. 
Maar een halve Abraham? Daar willen wij 
natuurlijk het fijne van weten, want dit is 
namelijk weer een reden om een feestje te 
vieren.

Kwart eeuw 
vieren

25 jaar oud, je bent een kwart eeuw geworden. 
Waarschijnlijk ben je al eens flink verliefd 
geweest, misschien net een studie afgerond en 
nu aan een eerste baan begonnen. Dit kwart 
eeuwtje is inderdaad best een mijlpaal. 
En daarom laten ze dit in het oosten van 
Nederland niet zomaar voorbij gaan. De viering 
van de halve Abraham begint een dag voor de 
verjaardag zelf, dan verzameld de vriendengroep 
zich bij het huis van de jarige. Daar wordt dan 
eerst het spandoek met wat grappige teksten 
neergezet, met daar aan vast ook nog een aantal 
beschamende foto’s van de jarige door de jaren 
heen. Vervolgens worden de gehuurde halve 
Abraham’s uit de zak gehaald en opgeblazen. 
Uiteraard gaat iedereen, ook de jarige, op de 
foto onder het spandoek.

Over 25 jaar
Zal ik jou nog steeds beminnen
Ook al hebben wij grijs haar
Want we blijven jong vanbinnen

Over 25 jaar
Komen wij met onze kinderen
Voor een feest bij elkaar
Als het zilveren paar
Over 25 jaar

Zij waren pas enkele uren een paar
Ze fluisterden zachtjes en kusten elkaar
De bruidegom voorspelde z’n bruid met een lach
Hoe hij de toekomst zag

Over 25 jaar
Zal ik jou nog steeds beminnen
Ook al hebben wij grijs haar
Want we blijven jong vanbinnen

Over 25 jaar
Komen wij met onze kinderen
Voor een feest bij elkaar
Als het zilveren paar
Over 25 jaar

De blijde voorspelling kwam werkelijk uit
Zij werden de zilveren bruidegom en bruid
De man gaf zijn vrouwtje een klinkende zoen
En zie precies als toen

Over 25 jaar
Zal ik jou nog steeds beminnen
Ook al hebben wij grijs haar
Want we blijven jong vanbinnen

Over 25 jaar
Komen wij met onze kinderen
Voor een feest bij elkaar
Als het gouden paar
Over 25 jaar

Over 25 jaar
Zal ik jou nog steeds beminnen
Ook al hebben wij grijs haar
Want we blijven jong vanbinnen

Over 25 jaar
Komen wij met onze kinderen
Voor een feest bij elkaar
Als het gouden paar
Over 25 jaar
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Ik ben Alie Meyer, geboren in Daarle, gemeente 
Hellendoorn. In 1964 heb ik de opleiding voor 
kraamverzorgster gedaan en bijna 40 jaar vol 
gemaakt.

Ik ben getrouwd met Johan Smit en zijn samen in 
1971 in Winterswijk komen wonen, daar hebben 
wij een dochter gekregen.

In de Brinkheurne hadden we een stukje grond 
gekocht, waar Johan met veel plezier bijen 
heeft gehouden, en samen hadden wij er een 
groentetuin (het was ons paradijsje). Tuinieren 
is nog mijn grote hobby. In 2006 is Johan 
overleden.

Na het overlijden van mijn man ben ik 
vrijwilligerswerk gaan doen bij de voedselbank.
Enkele jaren later vroeg Ada mij mee te doen met 
bloemschikken in De Pelkwijk. Ook help ik af ten 
toe met kerkdiensten en evenementen.

Mijn naam is Ada Schreurs en ben geboren in 
IJzerlo, gemeente Aalten. Samen met mijn man, 
Jan Schreurs, wonen we inmiddels al 56 jaar in 
Winterswijk. Nadat we een aantal jaren in het 
dorp hebben gewoond zijn we samen met onze 
drie kinderen verhuisd naar een boerderij in 
Kotten, aan de Deunkmolenweg.

Jan heeft jaren voor de klas gestaan aan de 
Prins Willem Alexanderschool en ik werkte in 
deze periode bij Expert Henk te Winkel.
Op deze boerderij kreeg Jan de kans om zijn 
hobby verder te ontwikkelen en hebben we 
jarenlang bijen kunnen houden. We waren 
bekend onder de boerderijnaam Imkerij 
De Besker.

Tuinieren was ook onze hobby en dan is het 
leuk om uit je eigen tuin iets te maken. Dus toen 
ik stopte met werken en de vraag kwam van 
De Pelkwijk om met de bewoners eens te gaan 
bloemschikken, leek het me een leuke uitdaging.

We hadden vrij snel een groepje bij elkaar.
Samen met Willemien Sloetjes (zij is helaas 
overleden), Alie Smit en ik, kwamen we bij elkaar 
en vonden Ineke Klomps bereid ook mee te 
doen. Ineke gaf al bloemschikles bij Groei en 
Bloei.

Dit jaar is het al 12,5 jaar geleden  
dat we begonnen
Toen Ineke stopte heeft Diny Hogenkamp het 
overgenomen en nu werken we al een weer een 
paar jaar samen met Anita Oonk uit Miste die 
ons als groep elke keer inspireert. De deelname 
vanuit de bewoners is de laatste tijd enorm 
gegroeid.

Momenteel hebben we gemiddeld 25 bewoners 
die meedoen. We bloemschikken zes keer per 
jaar en het geeft ons elke keer weer voldoening.
Het is een enthousiaste groep, en wij zijn net 
zo trots als de deelnemers als ze met of zonder 
rollator met hun stukje aan het eind van de 
middag weer naar hun kamer gaan en zeggen; 
”Wat was het weer gezellig!” Op naar de 25 jaar!

Onze groep bestaat nu uit Anita Oonk, 
Ineke Aalbers, Ria Vaartjes, Wilma Veerbeek, 
Jeannette te Lindert, Alie Smit en Ada Schreurs.

Bloemschikken 
in De Pelkwijk
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Dit was de uitnodiging voor de bewoners voor 
vrijdagavond 23 februari in het Grand Café. 
Met muzikale medewerking van DJ, 
Di Tyrese Heinen en dweilorkest 
Van Toeten Noch Blaozen. 
Ongeveer 70 bewoners hebben 
genoten van de muziek en de 
frituursnacks.

“Een gemeudelukken 
aovend met knoert 
gezellige muziek bi’j  

de frituurpanne”
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De inzet en betrokkenheid van ‘zijn’ zorgmedewerkers 

inspireerden Kees van Baardewijk tot het schrijven van 

deze ‘Ode aan de thuiszorg-engelen’.

Begint de dag nog maar net te krieken,

Dan dalen op snelle engelenwieken

De thuiszorgengelen in ons buurtje neer.

Wat voor dag het mag wezen, ze zijn er weer.

Draai ik me nog eens om in mijn bed 

Zij bestormen al de seniorenflat,

en met een monter woord of gebaar

staan zij altijd voor iedereen klaar.

‘Dag mevrouw Jansen, wat zit u te gapen,

hebt u niet zo goed geslapen?

Zo, eerst maar even de steunkousen aan

Dan kunt u weer een beetje lopen en staan.’

‘Goedemorgen, meneer Van Dalen, eerst uw pillen,

Voordat meneer Parkinson uw handen laat trillen.’

Met raad en daad staan zij paraat,

Voor iedereen in de flat en in de straat.

‘Dag meneer Smit, laat ik nou weer niet vergeten,

Om eventjes netjes uw bloeddruk te meten.

Hebt u trouwens uw plaspil al op?

Doen hoor, anders loopt de druk te veel op.’

‘En mevrouw Van der Linden,

hebt u uw bloedverdunners kunnen vinden?’

Die thuiszorgengelen willen er echt voor gaan,

Gewoon ….. helemaal niet: een zware baan.

Zelf zullen zij nooit naar een complimentje hengelen,

Dan doen wij het: hulde aan de thuiszorg-engelen!

Ingezonden door Dinie van Lochem
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Ik vier, net als Marga Klompé, mijn 25-jarig 
jubileum. Om precies te zijn ben ik op 
23 maart 1999 begonnen in De Pelkwijk. Al in 
1978/1979 had ik al kennis gemaakt met 
De Pelkwijk. Ik was bezig met de opleiding tot 
bejaardenverzorgende en mocht stage lopen 
en vakantie werk doen. Na het behalen van mijn 
diploma heb ik 10 jaar in de thuiszorg gewerkt. 
Door de geboorte van de kinderen Niek en Elke 
en het starten van een schildersbedrijf samen 
met mijn man Erik ben ik uit de zorg gegaan. 
Helaas hebben we het bedrijf door ziekte niet 
lang kunnen behouden. In 1999 ben ik weer 
begonnen in de zorg. Eerst in de huishouding 
maar door een zieke collega mocht ik weer in de 
zorg beginnen.

Ik ben erg blij met mijn werk op De Pelkwijk. 
Ik heb veel steun van collega’s en de directie 
gehad na het overlijden van mijn man. Hier ben 
ik iedereen zeer dankbaar voor. 

Daarnaast heb ik veel kansen gekregen om mij 
te ontwikkelen. Van de opleiding VIG verkort, 
EVV-er en daarna praktijkcoach en assessor. 
En nu ben ik werkzaam als planner en werk in de 
weekenden in de zorg. Dit doe ik met veel plezier 
maar het is een hele uitdaging.

Ik heb in de 25 jaar de zorg erg zien veranderen. 
Met het stage lopen 1n 1979 ging je nog bij een 
paar bewoners langs om ze te wekken omdat ze 
nog naar het werk moesten.

Was er nog een verpleegafdeling.

Stond het bed nog in de kamer.

Was de vijfde etage voor het personeel  
die daar een kamer had.

Ging je rond met de broodkar konden mensen 
uit zoeken wat ze wilde eten en drinken.

Iedere etage had zijn eigen team en een zitje 
waar je middags thee en koffie klaar zette zodat 
bewoners samen konden koffie drinken.

Morgens om 9.00 uur werd de dagopening 
gedaan door de directeur dit kwam bij de 
bewoners binnen door de intercom. Ook gingen 
we helpen in de keuken havermout pap koken 
en helpen met opscheppen van de warme 
maaltijd.

Ook de verbouwing van De Pelkwijk was een 
hele onderneming. Tijdens de bouw gingen we 
naar de tijdelijke huisvesting bij Vredense Hof. 
Bij terugkomst stond op de oude vertrouwde 
plek een mooi complex met grote apparte
menten met zelfs een aparte slaapkamer.

Door de grote afstanden lopen was er in het 
begin echter wel sprake van erg veel spierpijn.

Ook deed de computer zijn intrede. Waar we 
in het verleden alles met pen en papier deden 
is alles nu bijna digitaal. Dat was voor mij erg 
wennen en lastig. Ik was niet bekend met de 
computer, maar gelukkig had ik een dochter 
thuis die er goed mee overweg kon. Zij was vaak 
mijn vraagbaak.

Inmiddels is mijn familie ook veranderd. Ik heb er 
een schoondochter en schoonzoon bij en ik ben 
trotse oma van een kleindochter en kleinzoon 
waar ik op woensdags op mag passen.

Ik hoop dat ik de laatste vier jaar van mijn 
werkzame leven mijn werkzaamheden in 
De Pelkwijk mag en kan blijven doen.

Gerrie Lammers 

Gerrie Lammers

25 jaar in  
De Pelkwijk
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Optreden Kinderkoor uit 
Zuid-Afrika in De Pelkwijk

Kinderen wonend in de sloppenwijken, 
Mamelodi van Pretoria kwamen optreden in 
De Pelkwijk, onder leiding van hun muziekleraar 
Taki. Taki leefde ook op straat. Gerben en Leander 
Grooten haalden het koor naar Winterswijk. 
Gerben en Mieke Grooten woonde daar 17 jaar 
en kocht een klarinet voor Taki. Hij bleek enorm 
muzikaal te zijn. Met het ingezamelde geld leidt 
Taki nu een bestaan als muzikaal leraar en hij is 
dirigent van het kinderkoor. 
Het koor is een rechtstreeks gevolg van 
inspanningen van Gerben en Mieke Grooten uit 
Winterswijk die zich jaren geleden in Pretoria 
hebben gevestigd.
Ze trokken zich het lot van kinderen in een 
sloppenwijk bij Pretoria, Mamelodi, aan. 
“In Nederland zijn voorzieningen vaak door de 
overheid geregeld, in Zuid-Afrika nemen kerken 
heel veel van dit soort initiatieven voor hun 
rekening.”

En zo gebeurde het dat Gerben Grooten en 
zijn vrouw een project startten om kinderen in 
Mamelodi van de straat te krijgen met onder 
meer onderwijs. En twee jaar geleden kwam daar 
een muziekschool bij. ‘De kinderen krijgen bijna 
elke dag muziekles’, zegt Grooten.

Gerben Grooten heeft een delegatie van het 
koor meegenomen voor een tournee door 
Duitsland. Dat er een eenmalig concert in 
Winterswijk tussen zit, is niet meer dan logisch. 
Gerben Grooten als Winterswijker heeft met zijn 
broer Leander geregeld dat ze ook in Winterswijk 
een optreden verzorgden 

Op maandagavond verzorgde dit kinderkoor, een 
swingend optreden, in een bomvolle Atrium voor 
bewoners. Wij hebben enorm genoten van dit 
optreden.

 

 
 

Ik ben Pien Fukkink, 21 jaar oud, en woonachtig 
in Winterswijk. In oktober 2023 ben ik 
eigenaar geworden van ‘OpStap’. OpStap biedt 
ondersteuning tijdens het sporten of bewegen 
op individueel vlak en in groepsverband. 
Dit bied ik aan voor verschillende doelgroepen 
waaronder de bewoners van de Vredense Hof in 
Winterswijk! Hier kom ik iedere maandag voor 
een beweeguurtje waar we verschillende sport- 
en spelactiviteiten ondernemen. We beginnen 
altijd met een warming-up, om er voor te zorgen 
dat al onze spieren warm zijn. 

Hierna doen we een paar spelletjes waar bij 
bewogen moet worden, dit aanbod verschilt 
elke keer. We eindigen altijd met het overslaan/
schoppen van een strandbal. De activiteit is 
op een laagdrempelig niveau zodat iedereen 
op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. 
Het allerbelangrijkste is natuurlijk het plezier! 
Komt u ook in beweging?

Pien Fukkink
OpStap

www.opstapbewegen.nl
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In de vitrinekast van het museum van 
De Pelkwijk staan schoolspullen en kinderspelen.
Het reminiscentie team heeft weer een 
mooie mini expositie in de centrale hal en 
herinneringskoffer samengesteld. 

Het onderwijs vanaf 1800
De Schoolwet van 1806 was de eerste 
onderwijswet waarin klassikaal onderwijs voor 
het openbaar lager onderwijs werd vastgelegd. 
De financiering van scholen en de regel 
dat leraren examens moesten afleggen om 
onderwijsbevoegd te zijn, werd vastgelegd in 
deze wet.

Hoewel in ‘christelijke deugden’ werd 
onderwezen, was het onderwijs in principe 
openbaar. Door de wet werd de overheid er 
verantwoordelijk voor dat er voldoende scholen 
waren. Ook financierde de overheid deels het 
onderwijs. Ouders moesten wel een financiële 
bijdrage leveren. Toch bleef er altijd een tekort 
aan geld en materialen. 

In de grondwet van 1848 werd uiteindelijk 
vrijheid van onderwijs vastgelegd waarna 
ook scholen op religieuze grondslag mochten 
worden opgericht met dezelfde financiële steun 
van de overheid.

In 1810 was de eerste dorpsschool, de latere 
school C, in Winterswijk een feit. Toen deze 
school al snel te klein werd, kwamen er 
onderafdelingen als school A voor meisjes en 
school B voor jongens bij.

In de loop der jaren worden steeds meer scholen 
gebouwd die al snel uitgebreid moesten worden, 
zowel in het dorp zelf als in de buitengebieden. 

Vreemd genoeg, maar wel gemakkelijk misschien 
was, dat de openbare lagere scholen als naam 
een letter van het alfabet hadden. Zo zaten de 
scholen M,N,O, en L in de kern van Winterswijk. 
Pas later werd dat veranderd en kreeg zo’n school 
een gewone naam. Zo werd school C later school 
Stubbe, vernoemd naar het hoofd van de school 
en school O werd ‘de Linde’.

Ook de buurtschappen hadden hun eigen 
(openbare) lagere school: 

D in Miste, E in Corle, F in Meddo , H in Ratum,  
I in Brinkheurne, J in Kotten en K in het Woold.

Er werden gelijk met de lagere scholen 
ook kleuterklassen en -scholen opgericht. 
Deze werden de eerste-, tweede-, derde- en 
vierde Nutskleuterschool genoemd. De eerste 
stond ooit aan de Zonnebrink. 

Naast de openbare scholen kwamen er 
dus Bijzondere Scholen voor kleuter- en 
lager onderwijs zowel in het dorp als in de 
buitengebieden. 

Bekend zijn de Wilhelminaschool 
(Vredensestraat) en de Julianaschool (Miste/
Corle) voor het Protestants-Christelijk onderwijs.

De St. Jozefschool (Schoolstaat) was een Rooms-
katholieke school.

De in 1940 opgerichte Duitse school voor 
kinderen van de Duiters en pr-duitse 
Nederlanders zoals de NSB-ers. Deze werd na 
de oorlog opgeheven.

De Bisschop Bekkerschool voor kinderen van 
woonwagenbewoners die voor korte of langere 
tijd op het woonwagenkamp in Winterswijk 
verbleven (1970-1988)

In 1972 is er zelfs een rijdende kleuterschool 
geweest, de Tuinfluiter.

De vrije school vanuit antroposofische 
grondslag. (1981)

Kinderspelen
In de jaren 1945 -1955 reden er nog vrij weinig 
auto’s door de straten van Winterswijk het was 
vlak na de Tweede Wereldoorlog. We konden 
toen nog op de rijweg spelen. Af en toe kwam er 
wel een auto maar nadat we die hadden laten 
passeren speelden we gewoon verder. De bakker, 
melkboer, groenteman, schillenboer, enz. kwamen 
met een handkar, bakfiets of paard en wagen door 
de straat. We konden hinkelen, bokspringen en 
touwtje springen op de straat.

Knikkeren 
Er wordt in een kuiltje een knikker gegooid en de 
ander moet proberen om zo dicht mogelijk erbij 
te komen. Degene die het dichts erbij zit, mag 
als eerste proberen om de knikker in het kuiltje te 
gooien.

Tollen
Benodigdheden: een houten T-vormige tol, 
voorzien van een ijzen punt, en een zweep.
Men stak de tol in de grond, bijvoorbeeld tussen 
trottoirtegels of straatstenen of in een gaatje van 
een putdeksel. Men hield de tol draaiende door er 
regelmatig met de zweep tegen aan te slaan.
Het gebeurde wel dat je de tol in een grote boog 
sloeg en dan vloog hij weleens door de ruit!

Poëzieplaatjes 
Meisjes hadden in die tijd een poëziealbum. 
Familie en vriendinnetjes konden daar een 
gedichtje of versje in schrijven. Dit werd opgesierd 
met poëzieplaatjes. 

Mini expositie schoolspullen en kinderspelen
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Vlechtmatjes 
Meisjes vermaakten zich met papieren 
vlechtwerkmatjes waarmee mooie kleedjes 
gemaakt konden worden. 

Leesplankjes 
Voor wie thuis nog wilde oefenen met lezen 
en woordjes spellen waren daar de papieren 
leesplankjes met losse lettertjes.

Blokjespuzzels 
Ook de blokjespuzzels waren populair.
Met vier kanten waren er meerdere mogelijkheden 
om ze neer te leggen om een verschillende 
voorstelling te krijgen.

Legpuzzels
De kleintjes speelden in huis met legpuzzels, 
zowel van karton als hout.

Meccano 
Meccano is een model bouw systeem gemaakt 
in 1898 door Frank Hornby in Liverpool, Verenigd 
Koninkrijk. Het constructiespeelgoed bestaat uit 
herbruikbare metalen strips, platen, hoek liggers, 
wielen, assen en tandwielen en plastic delen die zijn 
verbonden via boutjes en moertjes.

Lego 
Ole en Godtfred ontdekte dat blok-achtige plastic 
steentjes die in elkaar konden worden geklikt. 
Dit was de inspiratie voor de ontwikkeling van 
de eigen, eerste klikbare plastic LEGO steentjes. 
Dit speelgoed werd in eerste instantie niet 
goed ontvangen door het publiek, dat gewend 
was aan houten of metalen speelgoed. Veel 
van de producten werden dan ook onverkocht 
teruggestuurd naar de werkplaats. Het toeval wil 
dat LEGO in het Latijns vertaald kan worden naar 
‘ik bouw’. 
In de jaren zestig groeide het bedrijf uit naar 
een internationale concern, werd in 1966 de 
eerste trein set geïntroduceerd en werd twee jaar 
later de eerste LEGOland geopend dat alleen 

al in het eerste jaar meer dan een half miljoen 
bezoekers wist te trekken. Ook volgde de introductie 
van DUPLO, grotere blokken die ook voor kleine 
liefhebbers veilig zijn om mee te spelen.
De daaropvolgende jaren brachten veel 
ontwikkelingen met zich mee. Nieuwe overzeese 
productiefaciliteiten, een eigen ontwerpstudio en 
tal van nieuwe lijnen en producten zagen het licht. 
De lancering van de ‘Expert series’ die natuurlijk 
de voorloper is van de huidige TECHNIC lijn, 
zag het licht en ook werden de LEGO 
minifigures geïntroduceerd.

Märklin 
Märklin is een modeltreinfabrikant, in 1859 
opgericht door meester-loodgieter Theodoor 
Friedrich Wilhem Märklin uit het Zuid-Duitse 
Göppingen.

In de beginjaren legde Märklin zich toe op de 
productie van keukenattributen van wit gelakt 
blik voor poppenhuizen. Na het overlijden van 
Theodoor in 1866 nam zijn vrouw Caroline 
de leiding van de onderneming over. Na de 
overname van de onderneming van beide zoons 
ging het bergopwaarts met de onderneming. 
In 1891 presteerden ze op de Leipziger Messe een 
opwindbare speelgoedtrein met een uitbreid baar 
railsysteem: de modeltrein was geboren.

Een grote wens  
is uitgekomen

De Stichting Vrienden van De Berkhof hebben 
de bewoners van De Berkhof verrast door 
een SilverFit Mile te schenken. Hij staat in het 
restaurant en hij wordt al volop gebruikt. Door de 
bewoners, deelnemers van het dagcentrum en 
bezoekers van het restaurant.
Virtueel fietsen met 200 verschillende routes 
in binnen- en buitenland, door de stad, door 
de vrije natuur en op bijzondere locaties zoals 
Giethoorn, Schiphol, de Efteling, de Keukenhof 
en de Rotterdamse dierentuin. Maar ook fietsen 
in Frankrijk, Italië, Zwitserland, Australië of Azië 
behoort ook tot de mogelijkheden. 

De snelheid waarmee de routefilms afspeelt 
wordt is gekoppeld aan hoe snel of langzaam er 
gefietst wordt.
We kunnen ook zelf filmpjes toevoegen dus 
Herald is al op pad gegaan om met zijn eigen 
camera om beelden vanuit de buurt op te 
nemen.
Tijdens het fietsen komen de gesprekken los.
Mevrouw T is op vakantie geweest bij haar 
familie in Sidney Australië. Nu fiets ze op de 
SilverFit en ziet de beelden van Sidney, allemaal 
herkenbare plekken en zo vertelt ze over haar 
reis van toen. 
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Ieder jaar mag ik als geestelijk verzorger 
van Pronsweide diverse giften van de 
Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Winterswijk in ontvangst nemen. Daar 
worden dan allerlei dingen van gekocht 
die ten goede komen aan alle bewoners. 
Zo werden er in de afgelopen jaren van 
dat geld een verlichte kerstster die boven 
de hoofdingang hangt, een kerststal, een 
verlichte kerstboom, een kerstdorp etc. 
aangeschaft. Ook werden de huiskamers 
met Pasen diverse keren verrast met 
een mooie bloementaart. Maar al die 
giften werden eind 2023 wel heel 
royaal overtroffen. De Diaconie schonk 
Verpleeghuis Pronsweide namelijk een 
gloednieuw Johannesorgel ten behoeve 
van de kerkdiensten die wekelijks op 
zondagmorgen worden gehouden. 
Het oude Johannesorgel had ongeveer 
40 jaar dienstgedaan en begon 
langzamerhand steeds meer haperingen 
en gebreken te vertonen. Voor de 
organisten is het dan ook heel fijn dat dit 
oude orgel vervangen kon worden door 
een nieuwe. We kregen van de Diaconie 
de ruimte om zelf een orgel uit te zoeken. 
Samen met enkele organisten ben ik naar 
Orgelcentrum Andante in Veenendaal 
geweest om een keuze te maken. Na het 
horen van de prachtige klank en de vele 
mogelijkheden van het Johannesorgel 
was de keuze niet moeilijk. 
Op 23 november 2024 werd het orgel 
officieel door enkele leden van de 
Diaconie overgedragen aan Verpleeghuis 
Pronsweide. 

De organisten gaven een kort concert 
en konden zo goed laten horen hoe 
mooi het orgel klinkt. Bovendien gaven 
ze aan dat ze nu met nog meer plezier 
de kerkdiensten begeleiden omdat dit 
orgel zo fijn speelt. Voor organisten 
maar vooral ook voor de medewerkers 
en bezoekers van de kerkdiensten is dit 
nieuwe orgel een prachtig cadeau waar 
wekelijks van wordt genoten. We zijn de 
Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Winterswijk dan ook erg dankbaar!

Hanny Wassink-Pluimers, 
Geestelijk verzorger Pronsweide

Een nieuw orgel  
voor de kerkdiensten

v.l.n.r Wilbert Rothman (regiomanager), Gerda Osinga 
en Til Veenendaal (Diaconie PGW), Wim Buiten en 
Wim Mensink (organisten) Hanny Wassink (geestelijk 
verzorger). De twee andere organisten, Gerrit Hietkamp 
en Wim Sikking waren helaas verhinderd. 

 

Het voorjaar komt eraan 
De tijd dat lammetjes blaten gaan 

Bloemknopjes komen al stiekem gluren
Ben ik al groter dan de buren? 

Ik kijk naar het afgebladderd schilderwerk 
De natuur vraagt niet naar het merk 

Het groen in de bakken van vorig jaar 
Krijgt opnieuw kleur, het is toch wonderbaar 
Ik maak even de aarde los met mijn schoffel 

Je hoort tot binnen het geroffel 

Laat dan even onze honden naar buiten 
Kunnen  weer met hun vriendjes gaan stuiten 
De zon schittert aan een strak blauwe hemel 

Voorbij is de winter denk ik opgelucht 

Hier beneden is er al een heel gewemel 
Zie een eekhoorntje dat in een boom is gevlucht 

Van die buitenlucht krijg ik honger

Lekker buiten de tafel gedekt 
Met lekkere croissants het ziet er uit als gelekt 

Radiootje aan, ik word verwend als een klein schoffie 
We genieten samen van deze heerlijke voorjaarsdag  

Het zonnetje geeft energie het is of alles kan en mag 
Wij voelen ons opgewekt en blij 

Het is de natuur die ons vertelt de winter is voorbij!

Voorjaar
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Hallo, ik ben Elfride van der Wel en ik werk in De 
Berkhof. Door een operatie aan mijn schouder 
kwam ik thuis te zitten en mensen die mij 
kennen weten dat ik niet kan stilzitten. Toen ik 
op arbeidstherapeutische basis mocht komen 
ging het borrelen, wat kan ik gaan doen voor de 
bewoners. Het idee kwam bij me op om iets met 
“plat praten” te gaan doen want dit word steeds 
minder gedaan. Ik ben gelijk aan de slag gegaan 
en veel gezocht op internet en in boekjes, alles 
uitgeprint en gesorteerd. Ook heb ik een spel 
gemaakt voor ongeveer zes mensen. Nooit 
gedacht dat de eerste keer de opkomst enorm 
was. Ik dacht maximaal zes personen, maar het 
was geweldig. Je kunt wel begrijpen dat ik het 
spel niet gespeeld heb, zo druk was het. Er gaat 
veel tijd in zitten om dingen uit te zoeken op het 
internet maar dat neem je voor lief als je ziet hoe 
geweldig de bewoners het vinden. Zelf praat 
ik eigenlijk geen plat. Dat doe ik alleen als de 
bewoner dit ook met mij praten. Lezen kan ik het 
al helemaal niet maar ik heb het geprobeerd. 

Ik heb een stuk voorgelezen maar weet niet wat 
ik gelezen heb. Hahaha, ik heb dingen geleerd 
van de bewoners en de bewoners weer van 
mij. De tweede opkomst was nog veel meer. 
Mond tot mond reclame denk ik. Ik lees dingen 
voor en heb woorden en gezegden opgezocht 
en als je daarmee in gesprek gaat leer jij of de 
bewoners weer dingen. Bewoners nemen soms 
zelf iets mee om voor gelezen te worden of 
doen dit zelf. Helaas zit het er na volgende week 
weer op. Ik ga weer meelopen in de zorg, maar 
gelukkig nemen ze het van me over om dit te 
blijven doen. Ik vond dit waanzinnig om dit te 
kunnen doen voor de bewoners.

A’j plat kunt praoten, 
mo’j ‘t neet laoten

Leden Cliëntenraden 
Winterswijk

per februari 2024

Leden cliëntenraad De Berkhof 	
•	 De heer C.G. Oteman 

Cliënt wzc De Berkhof
•	 De heer B. Beernink 

Cliënt wzc De Berkhof
•	 Mevr. T. Beernink 

Cliënt wzc De Berkhof
•	 Mevr. W. te Lindert 

Cliënt wzc De Berkhof
•	 Mevr. E. Scholten 

Familie cliënt wzc De Berkhof
•	 De heer I. Rauwerdink 

Familie cliënt PG w. 40 De Berkhof
•	 Vacature (3x)

Leden cliëntenraad De Pelkwijk
•	 De heer G. Rösken (voorzitter) 

Cliënt wzc De Pelkwijk
•	 Vacature (6x)

Leden cliëntenraad verpleeghuis Pronsweide 
•	 De heer W. Stolk (voorzitter)
	 Familie cliënt PG (woning 2)
•	 De heer H. te Brummelstroete
	 Familie cliënt PG (woning 4)
•	 De heer G. ten Hietbrink
	 Familie cliënt PG (Goorweg 12a)
•	 Vacature (4 x)

Leden cliëntenraad Vredense Hof	
•	 Mevr. I. Beijers-Holders(voorzitter)
	 Contactpersoon Vredense Hof
•	 Mevr. L. Idink-Beijers
	 Contactpersoon Vredense Hof
•	 Mevr. L. Ubbink-Wiggers
	 Contactpersoon afd. PG (woning B)
•	 Mevr. M. Klein Langenhorst
	 Contactpersoon Vredense Hof
•	 De heer A. van Westhreenen (CCR-lid)
	 Familie cliënt afd. PG (woning C)
•	 De heer A. van Dam
	 Cliënt Vredense Hof (som)
•	 Vacature (3 x)

Leden cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé
•	 Mevr. M.J. Dibbets-Jansen
	 Winterswijk
•	 Mevr. S. de Booij
	 Winterswijk
•	 De heer W.R. Broeke 

Lochem
•	 Mevr. E. Venderbosch
	 Lochem
•	 Regio Aalten 
	 Vacature (2x) 

Bureau Ondersteuning Cliëntenraden
Ziekenhuisstraat 14
7141 AN Groenlo
tel: 0544-474100 / 06-22418579
email: secr.clientenraden@szmk.nl

Kom’t d’r in dan ku’j d’r oet kiek’n

Hold oe kreggel!

He-j d’r last van? 
Ziet da-j d’r gemak van krieg!

Gelukkeg niejjoor,  
he’ j de toete al kloor

Een mäöltjen op de latt’n kriegen

Achter de pette kieken
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Gerrit vertelt: “Mijn carrière is 30 jaar geleden 
begonnen als administratief medewerker 
bij Pronsweide. Al snel gingen we fuseren 
met de andere ouderenzorginstellingen in 
Winterswijk, we werden Zorgcombinatie 
Grensland. Alle  administratief medewerkers 
kwamen bij elkaar te zitten in Pronsweide, 
dat was nog goed te overzien. Daarna kwam 
de tweede fusie met de Aaltense locaties en 
Bredevoort. En niet veel later de derde fusie 
met Groenlo en Beltrum.” 

“We hebben een busje gehuurd, daar hebben 
we alle administratie in gedaan en zijn 
naar Groenlo gereden. Onze  nieuwe stand­
plaats. Deze fusie maakte het wel anders. 
Ik  was niet meer dicht bij de bewoners. 
Als je bij Pronsweide binnenkwam zaten 
daar altijd wel bewoners een kopje koffie te 
drinken. Die  kende je dan. Gelukkig heb ik 
mij nooit buitengesloten gevoeld. Het is niet 
Winterswijk tegen Aalten, of Groenlo tegen 
Lochem dat er later nog bij kwam. Of je nou 
één of veertien locaties hebt, je gaat allemaal 
voor hetzelfde.”

“De diagnosedatum van parkinson, D-day 
noem ik het, was 17 oktober 2003. Door 
de jaren heen ga je naar de bedrijfsarts. 
Iedere  keer opnieuw zei zij: ‘Gerrit, je moet 
minder gaan werken.’ Het kostte mij veel 
inspanning. Alleen al om op het werk te 
komen. Toen ik een tijdje zonder rijbewijs zat, 
moest ik met de fiets naar de bushalte en dan 
met de bus naar het werk. Een  heel gedoe 
voor mij als parkinsonpatiënt. Dan zeiden 
mijn collega’s grappend: ‘Goh, Gerrit, heb je in 
de bus gezeten of er achteraan gerend? Je ziet 
eruit of je een topprestatie hebt geleverd.’” 

“Op 30 juni 2017 was mijn laatste werkdag. 
Ik  heb gelukkig nog heel wat jaren door 
kunnen werken. In september van dat jaar 
moest ik naar het ziekenhuis en dat liep iets 
anders dan gehoopt. Ik kreeg een infectie en 
moest een maand in het ziekenhuis blijven. 
Daarna kon ik niet meer naar huis. In oktober 
2017 ben ik in De  Pelkwijk komen wonen. 
Ik  had het appartement nog nooit gezien. 
Vanuit het ziekenhuis heb ik ‘ja’ gezegd. 
Familie en bekenden hebben geholpen met 
verhuizen, dat was heel fijn. Het wonen in 
De Pelkwijk voelde meteen vertrouwd.” 

“Ik kijk fijn terug op mijn werkende leven 
bij Marga Klompé. Ondanks het feit dat ik 
een vervelende ziekte heb, heb ik hele goede 
en fijne collega’s gehad. Die hebben altijd 
meegeleefd. Iedere keer als ik naar de dokter 
moest, vroegen ze hoe het was geweest. Tot en 
met de laatste dag. We gaan nu nog steeds één 
keer per jaar uit eten.” • 

Meer dan 30 jaar werkte Gerrit van Albeslo (59) met veel plezier bij 
Marga Klompé. Meerdere fusies maakte hij mee totdat hij in 2017 
stopte met werken door de gevolgen van de ziekte van Parkinson.  
Hij komt dan te wonen bij de organisatie waar hij met veel liefde  
heeft gewerkt. 

“Ik kijk fijn terug  
op mijn werkende leven 
 bij Marga Klompé”“Ik heb hele fijne 

collega's gehad”
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Vrijwilliger 
in de schijnwerpers

“Het is allemaal begonnen toen mijn moeder kwam 
wonen in de Vredense Hof. Ik bracht mijn moeder 
naar de kerkdiensten en ben op die manier het 
vrijwilligerswerk ingerold. Dan hielp ik bijvoorbeeld met 
het ophalen en brengen van bewoners. En schonk koffie 
tijdens de diensten. Met hetzelfde groepje vrijwilligers 
zijn we ook bingomiddagen gaan organiseren. 25 jaar 
later doe ik dit nog steeds. Elke laatste vrijdag van de 
maand. Vroeger was dit al zo’n feest, nu nog steeds. Het 
is ontzettend leuk om te doen. En bewoners genieten en 
zijn enorm fanatiek. En de opkomst is altijd groot.”

“Na een jaar wonen in de Vredense Hof is mijn moeder 
naar Pronsweide gegaan. Vandaar dat ik ook daar 
vrijwilligerswerk ben gaan doen. Dit doe ik nog steeds. Ik 
vind het mooi om op deze manier iets voor een ander te 
kunnen betekenen. Want, ik hoop dat er later ook voor 
mij wordt gezorgd.”

“Door dit werk krijg je ook een bijzondere band met 
bewoners. Dat  maakt het vrijwilligerswerk zo mooi. 
In Pronsweide woonde een bewoner die altijd om 
19.00  uur al naar bed wilde. Hij  was 104 jaar oud. 
Op een avond stelde ik hem voor om samen een potje 
te sjoelen. Meneer werd ontzettend fanatiek. Zo leuk om 
te zien. Dan zei hij: ‘Kom op, nog één potje!’ Dan wilde ik 
om 21.00 uur wel een keertje naar huis, maar stond om 

22.00 uur nog steeds aan de sjoelbak. Sindsdien hebben 
we nog vele avonden gesjoeld samen.”

“Het grote verschil met vroeger en nu is toch wel de 
volle huiskamer. Vroeger zaten er volgens mij wel 
20  bewoners in een huiskamer, nu maar zes. Maar 
ook worden bewoners steeds ouder. Vroeger was het 
bijzonder als een bewoner 100 jaar werd, tegenwoordig 
is dit normaal. Een ander verschil is dat vroeger het eten 
werd bereid in de grote keuken, nu wordt er zelf gekookt 
op de woning.”

“Wat vrijwilligerswerk betreft, heb ik al van alles gedaan. 
Van het organiseren van de bingo, het assisteren 
tijdens kerkdiensten, het uitserveren van eten tot het 
schenken van koffie. Ooit ben ik eens mee geweest 
naar de Intratuin in Duiven. We vertrokken dan met 
15 bewoners in een grote bus. Eenmaal in Duiven liep 
ik met één of twee bewoners mee. Het was altijd goed 
opletten, anders was je een bewoner kwijt. Zo was ik 
met de ene bewoner bezig 
en ging de ander er gauw 
vandoor. Gelukkig  vonden 
we iedereen altijd terug. 
Zo maak je wel dingen 
mee. Dat  maakt het ook 
wel weer extra leuk.” •

25 jaar vrijwilliger  
bij Vredense Hof  
én Pronsweide
Met een groot hart voor de zorg doet Ellie Hennink al 
25 jaar vrijwilligerswerk bij Vredense Hof én Pronsweide. 
En nog steeds met veel plezier. Elke keer opnieuw geniet 
ze van mooie, bijzondere en grappige momenten met 
bewoners. 

De krantenkoppen 
in 1999
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In december was er weer een uitzending van Marga’s Geluksmomentjes. Daar werd ook een kwis 
gepresenteerd waarmee leuke prijzen te winnen waren. Uit de inzendingen met de meeste goede 
antwoorden hebben we twee winnaars getrokken. Dagverzorging, huiskamer de Korenbloem 
van Lochem Inn en de afdeling ICT van de Barkenkamp hebben hun prijs inmiddels in ontvangst 
genomen. Op verzoek nog even de vragen en antwoorden. De juiste staan vetgedrukt.

	 1.	Stichting Zorgcombinatie 
Marga Klompé bestaat in 
januari 2024 vijfentwintig 
jaar. Hoe oud zou de 
naamgeefster in 2024 
geworden zijn? 

		 A. 102 B. 112 C. 92

	 2.	We hebben alle jubilea 
van de stichting gevierd 
met een taart met kaarsjes. 
Hoeveel kaarsjes hebben 
we dan in januari 2024 
uitgeblazen? 
 A. 25 B. 225 C. 32

	 3.	Hoeveel medewerkers 
bij Marga Klompé vieren 
in 2024 hun 25-jarig 
dienstjubileum?  
A. 24. B. 27 C. 29

	 4.	Met welk materiaal wordt 
een 25-jarig jubileum ook 
wel een naam gegeven?  
A. IJzer B. Zilver  
C. Roestvrijstaal.

	 5.	Hoeveel mobiele 06 
nummers die momenteel 
in gebruik zijn bij 
medewerkers van Marga 
Klompé bevatten de 
combinatie waarin het 
cijfer 25 aaneengesloten 
voorkomt?  
A. 11 B. 15 C. 25

	 6.	Welk adres van een 
vestiging van Marga 
Klompé is juist?  
A. Morgenzonweg 25 

	 	B. Ludgerstraat 25
C. Heuvelstraat 25

	 7.	Marga Klompé is 
diep geworteld in de 
Achter hoek na 25 jaar. 
Wat is eigenlijk de wortel 
van 25? A. 4 B. 5 C. 2,5

	 8.	Welke Universiteit in 
Nederland heeft in 2010 
een bijzondere leerstoel 
ingesteld die de naam van 

		 Marga Klompé draagt? 
		 A. Delft B. Tilburg 
		 C. Den Haag

	 9.	In hoeveel plaatsen vinden 
we een vestiging van 
Marga Klompé? 

		 A. 8 B. 10 C. 12

	 10.	Marga Klompé heeft in 
de 25 jaar ook ‘vrienden’ 
gekregen of gehouden. 
Hoeveel vrienden hebben 
een actieve vriendschap 
met Marga? A. 6 B. 9 C. 5

	 11.	Marga Klompé had tijdens 
haar leven een credo. 
Hoe luidt exact dit credo? 

		 A. In een samenleving 
telt ieder mens

		 B. Ieder mens telt in de 
samenleving

		 C. Ieder mens is wel 
eens uitgeteld in de 
samenleving

	 12.	25 jaar is een hele 
tijd. Hoe wordt een 
aaneengesloten periode 
van 25 jaar ook veel 
genoemd?  
A. een kwarteeuw 
B. een decennium  
C. een lustrum

	 13.	De naam Marga is 
afgeleid van Margaretha. 
Wat betekent de naam 
eigenlijk? 

		 A. Oester B. Parel  
C. Morgendauw

	 14.	In 2024 is het 25-jarig 
jubileum. Bij een 
jubileumviering hoort 
bij de warme maaltijd 
een feestelijk toetje 
met slagroom. Hoeveel 
spuitbussen met slagroom 
zijn er in de woningen 
en afdelingen in 2022 
gebruikt?  
A. 1038 B. 1238 C. 2538

Alle deelnemers bedankt 
voor de inzending en beide 
prijswinnaars van harte 
gefeliciteerd. Uiteraard kan er 
over de uitslag niet worden 
gecorrespondeerd. 

Herzliche Grüße,  
von der Rudi

Marga’s 
Geluksmomentjes 
Gelukskwis

In De Pelkwijk hangen 

in de openbare gangen 

mooie schilderijen van 

Gea ten Dolle. Gea is 

EVV-er in De Pelkwijk 

en heeft als hobby 

schilderen. Aan ons de 

eer om deze te exposeren 

in De Pelkwijk. Ex
po

sit
ie
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Levensvragen zijn vragen waar niet snel 
antwoord op te geven is. Ook wel ‘trage 
vragen’ genoemd.

Vaak komen deze vragen naar voren wanneer 
mensen iets meemaken waardoor hun leven 
niet meer zo vanzelfsprekend is als dat het 
eerst was.

In gesprek met een geestelijk verzorger; 
voor bewoners èn medewerkers 

Wilt u een geestelijk verzorger spreken? 
U kunt ons bereiken via de

verzorging, de receptie van verschillende 
locaties of via ons email adres: 
geestelijkeverzorging@szmk.nl

Hoe ga ik om met mijn 
toenemende afhankelijkheid?
Waarom overkomt mij dit?
Hoe kan ik verder leven nu 
mijn partner is overleden? 

Denk aan:
•	Je verbonden voelen 

met de mensen om je 
heen

•	Handelen naar waarden, 
zoals: zelfstandigheid

•	Religie/godsdienst
•	Muziek, kunst

Ofwel: zingeving. Zingeving is voor mensen wat water 
voor vissen is: je zit er middenin en bent er de hele dag in 
opgenomen, zonder dat je het doorhebt. 

Het gaat om wat ons leven mooi en waardevol maakt, 
wat ons inspireert en kracht geeft (wanneer het leven ons 
overvalt) en hoe je hier naar kan handelen.

•	 Bieden we een luisterend oor.
•	 Zoeken we samen naar wat iemand kracht/

inspiratie geeft, wat belangrijk of van waarde is. 
•	 Er is geen verwijzing van een arts nodig & 

gesprekken zijn vertrouwelijk.
•	 We zijn er voor iedereen, ongeacht 

levensbeschouwelijke achtergrond.

Je gaat opnieuw zoeken naar wat 
betekenis kan geven aan je leven

Ofwel, levensvragen!

Denk aan:
•	Ziekte
•	Overlijden  

(gedwongen)
•	Verhuizing
•	Eenzaamheid
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Op 22 maart 1999 ben ik begonnen als 
receptioniste op De Pelkwijk. In eerste instantie 
tijdelijk ter vervanging van zwangerschapsverlof. 
Het opnemen van de telefoon was nog wel 
even een dingetje in het begin, je moest de 
mensen te woord staan met de volgende 
zin: “Goedemorgen/goedemiddag Stichting 
Zorgcombinatie Marga Klompé, locatie 
De Pelkwijk.” 
Veel mensen aan de andere kant van de 
lijn dachten daardoor dat de receptioniste 
Marga heette. Tegenwoordig wordt het “stichting 
zorgcombinatie” weggelaten, al blijft het woord 
Klompé voor veel mensen een tongbreker.

Nadat ik een vast contract kreeg bij De Pelkwijk 
heb ik jaren samen met Gerrie en Jolanda gewerkt 
als receptioniste op De Pelkwijk. Hier heb ik ook 
de verhuizing meegemaakt naar de Tijdelijke 
Huisvesting (THV) achter de Vredense Hof, 
omdat De Pelkwijk werd verbouwd. In november 
2007 was er opnieuw een verhuizing, maar nu 
terug van de THV naar de nieuwe Pelkwijk. Daar 
heb ik nog een jaar gewerkt en toen kwam er 
een vacature voor de functie van secretarieel 
medewerker voor Bureau Ondersteuning 
Cliëntenraden (B.O.C.), voor 21 uur per week, 
voorbij. De ondersteuner van dat bureau, Trudy 
Storteboom, kende ik nog vanuit de tijd van 
voor de verhuizing. Ik heb gesolliciteerd en werd 
aangenomen. Van deze stap in “mijn carrière” heb 
ik geen moment spijt gehad.

Op het moment dat ik bij B.O.C. begon, 1 oktober 
2008, zat het kantoor in Pronsweide, maar na 
een paar jaar werd daar intern verbouwd en 
was er voor ons geen plek meer en zijn wij met 
B.O.C. verhuisd naar de Vredense Hof (waar nu de 
opvang van Oekraïners is), waar een kantoortje 
voor ons werd gerealiseerd op de begane grond. 
De cliëntenraadsvergaderingen worden 

allemaal op de desbetreffende locatie, waar de 
cliëntenraad de bewoners vertegenwoordigd, 
gehouden. Dus ik heb heel wat kilometers 
gereden naar Lochem, Beltrum, Groenlo en 
Aalten. 

Weer een aantal jaren later zou de Vredense Hof 
nieuwbouw krijgen en verhuisden de bewoners 
naar de Tijdelijk Huisvesting. Helaas was daar 
geen plek voor B.O.C., dus is ons kantoor verhuisd 
naar De Molenberg in Groenlo. Daar zitten we 
nog steeds, al wordt daar ook gesproken over 
nieuwbouw over een aantal jaren. Dan komt de 
zoveelste verhuizing voor de B.O.C. er aan maar 
dat ga ik niet meer meemaken. Het werk is door 
de jaren heen altijd leuk gebleven, maar ik ben 
wel een beetje klaar met “verhuizen”. Dat laat ik te 
zijner tijd heel graag aan mij opvolgster over! 
In al die jaren heb ik veel geleerd en veel mensen 
leren kennen. Natuurlijk mijn collega’s op al die 
verschillende locaties, maar ook heel veel mensen 
in de cliëntenraden. In totaal heeft Marga Klompé 
14 cliëntenraden, met gemiddeld vijf tot zes 
mensen per cliëntenraad. Dit zijn of bewoners of 
familieleden van bewoners. 
Deze cliëntenraadsleden zitten gemiddeld zo’n 
vier à vijf jaar in een cliëntenraad, dus ik heb heel 
veel mensen “voorbij” zien komen. 

Ik wil bij deze iedereen bedanken die ik ken 
binnen Marga Klompé, iedereen waarmee ik 
gewerkt heb en alle cliëntenraadsleden die 
ik in de afgelopen 15 jaar heb leren kennen 
bedanken voor de hele fijne samenwerking. Ik ga 
jullie missen, maar ik ga nu genieten van mijn 
vervroegd pensioen en van mijn kleinzoon Youp. 

Tot slot wens ik mijn opvolgster Monique veel 
succes in deze leuke baan en veel werkplezier 
samen met Pauline (ondersteuner cliëntenraden), 
zoals ik ook met Trudy heb gehad.

Groetjes aan iedereen en wie weet tot ziens …
Ini Oonk

Afscheid  
na 25 jaar  
Marga Klompé

H F O H E S N E D E R V
P D O E R A V O O R S M
R L A R A G F E E S T A
O E K L M K IJ W K L E P
N V M O L E N B E R G O
S E I T A T I C I L E F
W G M P T É O D D E M O
E O ! N A S H T E B A H
I H A M B T H U I S N K

D E D I E W E G O H H R
E M A R I Ë N H O F O E
F O H K N I S S A H F B

Ambthuis 
Berkhof 
Bethsan 
Feest 

Felicitaties 
Hassinkhof 
Hogeveld 
Hogeweide 

Mariënhof
Meddo
Molenberg
Pelkwijk 

Pronsweide
Stegemanhof
Talma
Vredensehof

Oplossing

Woord
zoeker
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Steeds vaker krijg ik de vraag: wat vieren we 
eigenlijk met Pasen? Als antwoord vertel ik 
dan het verhaal van Jezus die na een lange 
lijdensweg gestorven is aan het kruis en na drie 
dagen opstond uit de dood. Voor veel mensen 
is dit een verhaal dat te mooi lijkt om waar 
te zijn. Zij bevinden zich in goed gezelschap. 
De vrouwen die er getuigen van zijn dat Jezus’ 
graf leeg is en dat Hij is opgestaan geloven er 
eerst ook niets van. Zij kwamen naar het graf om 
het lichaam van de gestorven Jezus te verzorgen 
zoals dat in Israël gebruikelijk was. Ze kwamen 
voor een gestorven Jezus en nu worden ze 
geconfronteerd met een levende Jezus. Alles 
gaat anders dan verwacht.

Het verhaal van Pasen is een mooi hoopgevend 
verhaal. Maar op de een of andere manier 
kunnen mensen vaak veel meer met Goede 
Vrijdag dan met Pasen. Niet voor niets zijn er 
zoveel uiteenlopende muziekstukken over het 
lijdensverhaal van Jezus gemaakt die ieder jaar 
weer opgevoerd worden: Mattheuspassion, the 
Passion, noem maar op. Ik herken dat ook bij 
mijzelf. Want klaarblijkelijk roept de lijdende 
Christus meer herkenning bij ons op dan de 
opgestane. Allemaal voelen we door ons eigen 
pijn en verdriet iets van de pijn en het verdriet 

Pasen 
2024

die Jezus meemaakte. Maar juist als je midden 
in die pijn en dat verdriet zit, dan lijkt Pasen, dan 
lijkt het opstaan daaruit zo ver weg. Lijkt het zo 
onmogelijk ook. En toch kan het zo maar Pasen 
worden in ons leven. 

Collega Marinus van den Berg schreef daarover 
het gedicht “Pasen in jouw leven”. Hij beschrijft 
het verhaal van ons leven waarin soms een 
knik komt. “Op onze weg ligt een steen die 
onbeweeglijk lijkt en wie zal hem wegrollen?” 
Ik geloof dat God door mensen heen helpt om 
die stenen van verdriet stukje bij beetje weg te 
rollen. 
Hierbij wens ik u mensen toe die de steen op uw 
levensweg wegrollen zodat het ook in uw leven 
Pasen kan worden. Dan wordt het misschien 
gemakkelijker om te begrijpen wat we met 
Pasen vieren: het leek onmogelijk maar het blijkt 
toch te kunnen: Jezus is waarlijk opgestaan! 
Pasen: het feest van de hoop dat ook ons leven 
anders kan worden. 

Mede namens mijn collega geestelijk verzorgers 
Naomi Bruijl, Michelle Hobelman, Lotte Kleijn en 
Petra Speelman wens ik u goede Paasdagen toe! 

Hanny Wassink-Pluimers

Pasen in jouw leven

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had.
Een verlies treft je.
Een vriend gaat van je heen.
Je huwelijk valt uit elkaar.
Contacten lopen dood.
Je eigen levensverwachting loopt vast. 
Je vindt geen werk of raakt het kwijt.
Je komt alleen te staan.
Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen die 
onbeweeglijk lijkt.
Wie zal de steen wegrollen?

Op diezelfde weg kan er een ontmoeting 
plaatsvinden.
Iemand spreekt je aan.
Iemand ontmoet je.
Iemand tikt je op de schouders.
Een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging.
Je kijkt niet in een donker gat maar je ziet licht.
Je voelt je uitgenodigd.
Je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft, de wond heelt.

Je bent opnieuw aanwezig		  	  

Marinus van den Berg




